Demir, Cumhuriyet tarihi madı. İSDEMİR'ler zarar gınlaşacak. 


GERÇEĞİ 


| 
| 
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| H.Bilgehan ÖZTURKCAN Metalurji Mühendisi | 
| 2. Sayfada-— — 


boyunca karaborsaya düşmekten bir türlü kurtula eltikçe bu görüntüler de, zam haberleri de yay 


\ SÜREKLİ ZARAR EDEN İSDEMİR' İN 


” TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÇIKARDIĞI FATURA: 


DEMİRE 
YÜZDE ELLİ 


ZAM 


© Demir fiyatları birdenbire 20 ve 
30 liraya fırlayacak 


© Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı bu konuda DPT'nin görüşünü istedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de kurduğu İskenderun Demir-Çelik tesisleri işletmeye alındığı döşt yıl içinde beş milyaf liranın üzerinde zarar edince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu açığı kapatabilmek için de- 
(Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


GELİYOR 


© TPAO, Sovyetler'in ` Türkiye'de petrol aramasına karşi çıkıyor 


HABER MERKEZİ 
Anka Ajansının bildirdiğine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hükümetin bu konuda bir protokol imzalamasına rağmen Sovvetler Birliği'nin Türkiye'de petrol aramasına karşı çıkıyor. 
Bir TPAO yetkilisi "protokol'e rağmen Soyyetlerin sondaj çalışmaları sonuç vermeyebilir" dedi. 


Kuruluş yıl: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


N ÜLKELERİN Í 


artırılmayacağını söylerken, 


© Bir Etibank yetkilisi, "Hükümetin, Seydisehir tesislerinin genişletilmesi için Sovyetlerle yaptığı anlaşma tam bir kaynak israfıdır” 

© Seydişehir'de 110 milyon dolar borca girerek atıl bir kapasite yaratılıyor.Öte yandan Türkiye 


Öte yandan, Ocak ayı içinde petrol araştır-, ma faaliyetlerinde bulunmak üzere Sovyetler Birliği'nden üç kişilik bir heyetin Türkiye'ye 

e (Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Sokağa çıkma yasağına rağmen 


Malatya'da faşistler 


iki kişiyi daha öldürdü 


HABER MEKKEZİ 
Malatya'da önceki gün 
MHP Yeşilyurt eski ilçe başkanının öldürülmesin: den sonra, dünde olaylar sirdü. 

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Alişan Durkan önceki gece dükkanından evine giderken kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından öldürüldü. 

Polisin verdiği bilgiye göre 21.15'te bakkal dükkanını kapatıp evine gitmekte olan Alişan Durkan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Durkan kaldırıldığı SSK Hastanesinde öldü 

Öte yandan önceki gün öldürülen Ali Duran' ın cenazesinin verilmeme- si üzerine komandolar şehrin çeşitli yerlerinde saldırıya geçtiler. Bu saldırılar sırasında iki kişi daha öldürüldü. Olayların genişlemesi üzerine vali lik sokağa çıkma yasağı koydu. 

Yeşilyurt ilçesi eski başkanı Ali Duran'ın ce nazesini, almak için gelen komandoların kıskırttığı 

(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


POLİS TİKP 
ELAZIĞ İL 
ÖRGÜTÜNDE 
KANUNSUZ 
ARAMA YAPTI 


ELAZIĞ (ÖZE!) 

Dün saat 12.00 sularında emniyet kuvvetleri ellerinde hiç bir arama kararı olmadığı halde Türkiye İşçi Köylü Partisi Elazığ İl Örgütü binasında kanufsuz arama yaptı. Emniyet kuvvetleri arama kararı olup olmadığını soran il yöneticilerini ve il binasında bulu nanları dipçiklediler ve zorla il binasına girerek arama yaptılar Elazığ Türkiye İşçi Köylü Partisi İl başkanı Yusuf A rıkanoğlu ve il yönetici- 


| 
| 


Arık elektrik direkleri de 


© Adana'da bir bakkal, Aydın'da bekçi, Muş'ta öğretmen ile şoför,Yeşilyurt”ta MHP eski başkanı ve İstanbul, Kelkit, Gaziantep” te 4 öğrenci öldürüldü 

© istanbul Üniversitesi Merkez Binasına patlayıcı madde atıldı 

© Minibüste iki öğrenciye saldıran Dev- Solcular aözaltına alındı 


Yukarda son resmi dairelerden biri görülüyor. Üste-Ilk üzerine de bir reklam afişi var. Yanl suç işlemiş. 


Afiş asılmasını engellemek için 


Resmi Daireden sayılıyor 


İZMİR (ÖZEL) 
İzmir'in Karsıyaka semtinde, TİKP'nin halkı MHP Kontirgerilla'dan hesap sormaya çağı 


(Devaru Sa, 7, Sü.10'da) 


ran alişlerini yapıştıran devrimciler bir grup po (Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


7 


her yıl dışarıya alüminyum için 75 milyon dolar ödüyor 


HABER MERKEZİ 

1979 yılı bütcesi ve 4. Beş Yıllık 
Planla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz bir Etibank yetkilisi “hükümet en büyük savurganlığı kendisi yapıyor" dedi. 

Maliye Bakanı 1979 Bütçesini sunarken ”yeni bütçede tasarruf tedbirlerinin öngörüldüğünü” öne sür müş ve memur maaşlarının artırılmayacağını açıklamıştı. 

Etibank yetkilisi "sadece Seydişehir ve İsdemir tesislerinde ortaya çıkan zarar ve israfın, dar gelirliler- den zorla sağlanan tasarruftan kat kat fazla oldugunu" belirtti. 

GENİŞ HABER 5. 

SAYFADA 


BÜTÇENİN TÜMÜ 
ÜZERİNDE 
GÖRÜŞMELERE 


© Bugün Başbakanlık Bütçesi görüşülüyor ANKARA (ÖZEL) 

1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmesine baş 

landı 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Güldoğan MHP'nin iddialarına cevap verdi 


DP 
| Genel Sekreteri: 
"Terörcülerle 


sü 


r- 


Ada 


leri ve öğrelme 


n bü ukumet 


yapıyor 


© Maliye Bakanı 1979 yılında memur maaşlarının 


Hükümet milli kaynaklarımızı israf ediyor 


© Sodece Seydişehir ve İsdemir tesislerindeki zarar işçi ve memurlardan zorla kesilen tasarrufun kat kat üzerinde 


Bursa Lisesi Koruma 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞ 


vemeye, 


PES YORUM gem 


"Kemerleri daha fazla sıkın” 


1979 yılı için hükümetin halka söylediği 
budur. Sıra işçilerin maaşlarının dondurulmasından sonra memur maaşlarına gelmiştir. Maliye Bakanı önceki gin vaplığı açıklamada önümüzdeki yıl memur maaş katsayılarının artırılmayacağını açıkladı. Bu politikanın da adı Başbakanın sözleriyle "Savurganlığı önlemektir”. 


Evet Türkiye'de bir savurganlık, bir israf vardır. Ama bu savurganlığı yapanlar işçi ve me müurlar değildir. Eline üç bin lira geçmeyen bir işçi veya memur hangi ihtaycını karşiayacak da artanı har vurup haman savuracak. Z 

Halk zaten kıt kanaat geçinebilmektedir. Bunun için ekonomi uzmanı olmaya, istatistikleri incelemeye lüzum yoktur. Eline bir file alıp çarşı pazar dolaşan herkes bunun böyle olduğumu bilir. 

Öyleyse kimdir bu "savurgan", kimdir bu buhranın sorumlusu? Türkiye'de en büyük savurgan hükiimettir. Hükümet borç bulabilmek 


Maliye Bakanı lanacağını açı L laş maları 


(Devamı Sa. 7, Sü,7'de) J — mana sena an a e, ar vaz e ER A GE 


PERŞEMBE | 


21 


ARALIK 1978 


300 KURUS 


ÇİN-ABD 
| ANLAŞMASININ 
| DÜNYADAKİ 
YANKILARI 


—— — Sayfamızda —— 


İşçi ve memurlar tasarrufa zorlanırken 


yuk savurganlığı 


Èa gün 1979 yılı bütçesini sunarken, Türkiye'nin. kaldıramayacağı kadar ağır borç an- 


mel bir yandan IMF ile yapa 1, Sovyetler'e üzerimize ağır zararlar yükleyen Tesisleri kurdururken halkı daha az daha az ısınmaya, dâha az giyinmeye zorluyor 


Başbakan, gezisinin son durağı Finlandiya'da 


yant 


na'da öğrenci velileri ve 


Derneği loplanlısına kalilan öğrenci ve 


anler., 


ittifak kurmak, 


| den 


öteden beri böyle taktikler uyguladıklarını belir 


ten Güldoğan şöyle ko- yor nuştu: YE 

"Türkiye'nin yeni bir Fakültesinde cephe macerasına ta- 


hammülü yoktur. Bugün racağız" Türkiye'nin DP gibi bir 


partiye ihtiyacı vardır." 


okulda can givenkalmadığı 


| © 18 Aralık günü Maden | | 


laşarak "Maocu işgali ki diye 


(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


/ 3 ie jx T T aklımızdan Ege Halkın Kurtuluşçuları se e - - ” zZ n 
F Üniversitesinde Zorbalığa son t 14” . 
gecmez iGD”nin saldırıları! | diyen ANKARA (ANKA) 12 pE J a a . 
Demokratik Parti Ge yüzünden | öğrencilerin uzerine nel Sekreteri Samet Gül- PA = doğan, Partisinin MHP'ye öğrenim tabancayla katılacağı yolundaki iddi- H alar yalanladı ve "MHP j tehlikede afeş açtılar endisi şrui ka- j 
E E "işin bu iddi IZMİR (ÖZEL) ADANA (ÖZEL) aları yayıyor. Demokrasi- Ege (o Üniversitesinde Adana Anafartalar Liyi çıkmaza düşürmek | Halkın o Kurtuluşçuları- sesinde duvara "Zorbalı- için sokaklarda tedhiş ve | nın OİGD'üleri okula | ga Son", "Gençliğe öz terör yürütenlerle ittifak sokmaması sonucu her gürce örgütlenme hakkı", kurmak aklımızdan geç- gin okula gelen 30-40 | yazan öğrencilere Halkın aiio | kadar İGD1i ile Halkın | Kurtuluşçuları silahla sal MHP ve AP yönetici- | Kurtuluşçuları arasında | dirdi. önce yazıları silen lerinin, partisine karşı çıkan çatışmalar yüzün- | sahte solcular, daha sonra 


| okulun çıkış saatinde iki 
bildirili- | öğrencinin üzerine hedef 
| gözeterek, tabancayla ateş açtılar. Saldırıya uğrayan öğrenciler, "okul dan çıkarken bizi okulumuzda öğrenci olmayan 


e sınıfları do 


propagan- 
(Devamı Sa,7 


are» 


li 


, Sü.8'de) J 


öğretmenler sahte solcuların okul işgalini kınadılar 


@Borsa Lisesi Koruma 


Derneği toplantısında konuşan veliler, işgalin az sayıda bir grup tarafından yapıldığını belirttiler 


ADANA(ÖZEL) 
Borsa Lisesi Koruma Derneği'nin yaptığı toplantıda öğrenci velileri sahte solcuların, yeni di siplin yönetmediğini protesto adı altında okulu işgal etmederini kınadılar. 
Toplantıya katılan veli ler, işgalcilerin bir avuç old nı ve bu yüzden öğrenimin aksatılma: 
ması gerektiğini de belirt tiler. 


Hatırlanacağı gibi, 
Borsa Lisesi, geçtiğimiz ginlerde" yeni disiplin yönetmd iğini boy kot 


ediyoruz" diyen bir grup sahte solcu tarafından iş gal edīmişti İşgale karşı çıkan bütün öğretmenler öğrenciler ve okul müdü ri Hamza Evyapan dövülmüş, tehdit edilmiş, camlar ve sıralar kırılmıştı Daha sonra polis ve mavi berdiler duruma müdahale etmişler ve valiliğin emriyle okulda öğrenime ara verilmişti 

Borsa Lisesi Koruma Derneği'nin toplantısında Başkan Özcan Altınoğ- lu, şunları söyledi 

“İşgalciler 35 kişilik bir avuç gruptur Bazı öğretmenlerde bu yanlış tutuma destek oldular Velilerce seçilecek bir kurul Vali ve Milli Eği tim'le görüşsün, öğrenci lerin öğrenime devam et mederi istensin. Öğrenim 


(Devamı Sa 7, Sü.4'de 


rki temasları 


i Ecevit: Türkiye'deki bölücülüğü Ortadoğu dışı 


Ecevit, Cumhurbaşkanı Kekkonen'le görüştü 


güçler kışkırtıyor 


Başbakan Bülent Ecevit İsveç'teki temaslarını tamamlayarak dün Finlandiya'nın başken 


kiye gitti. 


ti Hels 

Ecevit İsveç'teki görüşmelerle ilgili bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan toplantı sirasında gazetecilerin soruları üzerine "Türkiye'deki azınlıkların 4Orta Doğu dışı giçler tarafından kışkırtıldığını ve ül kemizi bölmek amacını taşıdığını" söyledi. 


NİŞ HABER 
5. SAYFAMIZDA 


sırasında ! 


“aranan suçlular" olarak ilin edilen kişilerle 
16 Aralık tarihli sayısında bu Yayını Yaptı. 


nıtesi tarafında ngii larak Hürriyet gaze 


istanbul 1. Şube Müdürü ve iki yardımcısı istita etti 


KOZAKÇIOĞLU. 1. ŞUBEYE YENİ BiR EKİP 
ATANMASINI 


ÖTEDEN BERİ 
DÜŞÜNÜYORDUK 


TANER KUTLAY 
İstanbul Emniyeti bünyesinde yoğunlaşan tartışmalar, Birinci Şube Müdürü Çetin Domaç ,Gü- 
(Devamı Sa.7, Sü.5'de) 


Metalurji Mühendisleri Odası Başkanlığına açık 


Seydişehir gerç 


.Bilgehan Öztürkcan etalurji Mühendisi 


neden budur. Böyle bir tutumla, ülkemizin a) menfaatlerini savunan bir eleştiriyi bile dinlemeye tahammül edemeyerek ulusal çıkarlarimiz nasıl savunulacak 


Burada Metalurji Mühendisleri Odası Başkanlığına gönderdiğim mektubu açıklıyo rum, Kararı kamuoyuna bırakıyorum 

Tarafınızca düzenlenen 1. Ulusal Alüminyum Sanayii Kongresine sunmak istemiyle göndermiş olduğum bildiri Yürütme ve İnceleme Kurullarınca reddedilmiştir. 

Birinci gerekçenin tartışmasına girmek istemiyor ve onu önemsiz bir gerekçe olarak değerlendiriyorum. 

“Sonuçlar bölümünde yer alan değerlendirmelerin nesnel gerçeklerden çok yazarın kendi öznel görüşlerine dayandırıldığını” belirten ikinci gerekçenizle ilgili görüşlerim aşağıdadır. 

1.Sonuçlar bölümünde yar alan-değerlendirmenin nesnel gerçeklere dayanmadığı belirtilirken sektörün kapasite, yardımcı maddeler, maliyetler ve enerji ile ilgili sorun ve darboğazları hakkındaki gerçeklere bir iti- 


g 


Metalurji Mühendisleri Odası tarafmdan düzenlenen 1. Ulusal Alüminyi ii Kongresi geçtiğimiz hafta a pıldı. Kongreye birçok ve kuruluşlar adına tebliğler sunuldu. Tebliğ kongre öncesinde "Ko İnceleme Kurulu” adı altında kurulan kurul tarafından ince lendi. Kongrenin larlışmasına sunulacak teb liğleri buk çti. 

cesi inceleme Kuruluna biz de Ancak, incelememiz Ku reddedildi. Kurul, tebliği ken şu gerekçeleri ileri sürüyordu @hşmanın birinci ve ikinci bölümünde yer alan çizelgelerin genellikle DPT özel İh tisas Komisyonu verilerine dayandığı, bili nen bu veriler dışında hiç bir özgün değer lendirme ve yoruma yer verilmediği, 

"Sonuçlar bölümünde yer alan değerlen dirmelerin önceki bölümlerde yer alan veri lerle bağlantısının kurulmadığı, ayrıca bu bölümdeki değerlendirmelerin nesnel ger çeklerden çok yazarın kendi özel görüşle rine dayandırıldığı kanısına varılmıştır. 

"Bu nedenlerle, çalışmanın Kongre'ye sunulacak tebliğlerde aranılan nitelikleri taşımadığına ve Kongre programında yer almamasına karar verilmiştir" 

Kongre Yürütme Kurulu adına Rıdvan Özgürlün yaptığı bu açıklama üzerine Metalurji Mühendisleri Odası Başkanlığına bir açık mektup gönderdim 

Red gerekçesinde tebliğin kongreye sunu lacak nitelikle olmadığı belirtiliyordu. önce likle kongrenin adını göz önüne alırsak her şeyden önce tebliğlerin mızı" koruması gerekmektedir 


e) SSCB'nin Türkiye'de kendi standart projelerini uygularken, Fransız Pechincey firmasının teknik yardımından yararlanarak 500.000 tonluk Ham Alüminyum Tesisi kurmakta olması gerçek değil ise, gerçek nedir? 

f) Alüminyum Tesislerinin SSCB tarafından Sibirya için hazırlanmış bir projeye dayanılarak inşa edildiği ve bu nedenle gereksiz yere fazla inşaat ve konstrüksiyon çeliği harcamaları yapıldığı gerçek değil ise, gerçek nedir? 


a a q 


Yıllık 200.000 ton alüminanın 120.000 tonu sıvı alüminyum üretiminde kullanıldıktan sonra kalan 80.000 tonunun ikili anlaşmalar gereğince, kredi borçları karşılığı olarak Sovyetler Birliği'ne satılması; alüminanın fiyatının ikili anlaşmalarda belirlenmemiş olması; alümina fiyatlarının saptanmasında SSCB'nin etkin olduğu alüminanın SSCB'ye yurt içi maliyetinin al- k 5 
tında ve dünya fiyatlarının yarısı bir fiyatla YO<sazararına mi? — | k p satıldığı gerçek değil ise, gerçek nedir? 2. Sonuç bölümündeki değerlendirmelerin öznel görüşlere dayandırıldığı konu- 

b) 1967 yılında SSCB ile yapılan Ticari 


suna gelince: 
anlaşma cergevesde 15 “yl vade; 1 yıl, sizlerinde bitliği gül bildiriler Konge. 
ödemesiz devre yüzde 2,5 faiz; altın esasına. Jere ya şahıs veya şahıslar, ya da bir kuruluş bağlı dolar ve mal olarak geri ödeme koşul- 


adına verilmektedir ve bu bildirilerde şahsın larının, emperyalist ABD'nin 1946 Marshal veya şahısların görüşleri, ya da kuruluşlar yardımının koşulları ile karşılaştırıldığında LR Maliye da ekl 


a 5 ze görüşleri yer almaktadır. Kongrelerin tüm gna ağır olduğu gerçek değil ise, gerçek ne- gerçeklerin açıklandığı ve çeşitli fikirlerin ir? 


b Özgürce tartışıldığı toplantılar olması gerekc) Borçlarımızın kredinin altın esasına mektedir, Eğer karşıt fikirlerin tartışıldığı bağlı dolar karşılığı olması koşulu nedeniy- Demokratik bir ortam yaratılmazsa ülke le 1972 ve 1973 yıllarında, doların altın yararına ileri bir adım bile atılmamış olur. 


Kongre Yürütme Kurulunun yukarıda sıralanan bu gerçeklerin kamuoyuna duyu; rulmasını engellemekteki amacı nedir? Bu gerçeklerin bilinmesi ülke yararına mıdır, 


"Ulusal çıkarları 
Benim ver 


) diğim tebliğde de alüminyum üretimi gla. a olmadığını Kİ YAYLA Cingi bu kaa RAE degerini Maya ll Bu gerekçe Kongre Yürütme Kurulunun ler Birliği tarafından kurulan Seydişehir laşan kaynaklardan alınmıştır. Nesnel gerçek gerçek değil ise, gerçek nedir? d ülke çıkarlarını nasıl değerlendirdiğini açık- 

Á Alüminyum Tesislerinde ortaya çıkan du- olarak kabul- edilmeyen esas noktanın Sov- d) Alüminyum Tesislerinin tevsii yatırım- ça ortaya koymaktadır. 

5 rum, Sovyetler'le ilişkiler ve bu ilişkilerin larında gereksinim duyulan 20 bin ton konst- 


yetler Birliği ile ilişkilerimiz ve bunun sonuçları olduğu kanısındayım. O halde bu arkadaşlara sormak gerekir, aşağıdakiler 


doğurduğu sonuçlar yer alıyordu. Tebliği min sonunda ise tamamen ülke çıkarlarına uygun somut öneriler bulunuyordu. İnce 


rüksiyon çeliği bedelinin, ülkemizin döviz sıkıntısı içinde bulunduğu bu dönemde, ser- 


Böyle anti-demokratik uygulamaların yer aldığı bir Kongreye katılmayı reddedi- 


a EM 


tebliğin reddedilmesinin 


sürdüren YENİ YURT gazetesi Yazıişleri Müdürü Salih Evirgen: 


"Anadolu basını yaşama savaşı veriyor” 


yarbakır'da bir iki yıl vesir yordu, Ancak özellikle ekono: li sorunlar altından kal 

sahipleri birleşerek bir k 

günlük, Mücalede'nin de h zetenin de çıkmasında büyi tesinin fiilen ve resmen GEN kendi gazetesi ve rini muhabirim 


gen şöyle açıkladı 


"Yıllardan beri üvey evlat muame lesi gören Anadolu Basını verdiği yaşam savaşında güçlükle ayakla dura bilmektedir. Birçok imkansızlıkla yayın hayatını sürdüren yöresel gazeteler her türü mahrumiyetle karşı karşıyadırlar. 

“özellikle büyük gazetelerin (Hürriyet , Milliyet, Günaydın, Tercüman) açtıkları bölge sayfalarıyla Anadolu Basınını karşılarına almışlardır. Günde bin defa ölüp bin defa dirilen yerel gazetelere hiç bir yardım eli uzatılmazken büyük gazetelerdön yediği bu darbe de yerel basını tamamen bir bunalıma itmiştir. 

"Yerel bir gazetenin vücuda gel mesinde karşılaştığı zorluklar bir tarafa, masrafının son derece ağır olması ve buna karşın gelirlerinin son derece kısıtlı bulunması başta gelen sorunlarımızdan olmaktadır, örneğin Resmi ilandan başka geliri olmayan gazetemizin mucize eseri ayakta durduğu yörede bilinen bir gerçek. Bugünkü güç hayat şartlarının verdiği zorluklar karşısında resmi ilan sütun santiminin yüzde 70 zam görmesi ge reklidir. 

"Gazete kağıdı temin etmekte de çoğu kez güçlüklerle karılaşmaktayız. Hükümet kanalıyla yerel basına uzun vadeli satışlar yapılarak gazete kağıdının süratle iletilmesini öncelikle istiyoruz. 

“Mürekkep sorunumuz da öyle. 
Beş kiloluk bir mürekkep iki yıl önce 
60 lira iken şimdi 480 liraya satilmaktadır. Ayrıca bu mürekkep de son derece kalitesizdir. 

"Bir sorun da var ki yalnız bizim sorunumuz değil, bütün basının ortak sorunudur. Basın özgürlüğü. Eğer gerçekten bir basın özgürlüğü varsa basın mensupları hiç bir tesir altında kal madan hiç bir kuruluşun himayesine girmeksizin olayları objektif bir şekil- 


Genel Dağıtım: 


TÜR DA 
Hamam sok. 


No:4 
Cağaloğlu 
.Stanbul 


leme Kurulu ne gerekçe gösterirse göslersin temelindeki 


Diyarbakır'da yayınını | 


MAO ZEDUNG 


if: SEÇME 
ESERLER 


esas 


hangileridir? 


ı gazele çıkı nemde çeşil terin yerine 


i Yurt'un 


de yazabilmedi ve yorumlayabilelidirler. Yazılarından dolayı basın men. 
aıplannın ağır cezalara çarp tinlmaları çoğu kişinin gerçek kişiliğini gizlemesine yol açıyor. Basinda çalışan yazarların tam bir givence altında olmaları halinde birçok adilane olmayan durumlar daha kolay bir şekilde ortaya çıkarılacaklardır. 

“Ayrıca Anadolu Basınında çalı. 
şanların sosyal ları da önemli bir sorundur. Bizler hertürlü sosyal haktan yoksun kalma durumundayız. 
Yetkililerin basın çalışanlarının sos yal haklarının verilmesi için çalışma larını bekliyoruz 

“Ömeğin Diyarbakır'da konut sorunumuzu çözümleyecek bir basın sitesinin kurulmasının Süratle kurulmasını öneriy oruz. 

“G teleri sisyelen ve haberleri yönlendiren resimli haberlere dönük çalışmaların oluşabilmesi için Diyarbakır'da klişe atölyesinin kurulmasını istiyoruz. Bu bizim için büyük bir ya rar yetirecektir. Bize : en yakın Klişe atölyesi Adanacwa bulunmaktadır. 
Buda gösteriyor ki basın sanayii Cüneydoğu Anadolu'da. yok denecek denli geri kalmıştır. Horhangi bir gùncel haberi resimlemek istesek dahi, bu haberi en erken bir hafta sonra baskıya vetebileceğiz. Oysa büyük gazetelerin bölge sayfalarında bu güncel haber bir gün sonra hemen çıkmaktadır. Görülüyor ki maddi imkansızlıkların yanında teknik imkansızlıklar da bizleri alaşağı etmiştir. 

“Bizler Anadolu Basınının üvey evlat muamelesi görmüş mensupları olarak sorunlarımızı saymaya kalksak inanıyoruz ki sayfalar yetmeyecektir. 
Ancak AYDINLIK gazetesi olarak böyle bir imkanı bizlere tanıdığı için Gazetem Yeni Yuru adına teşekkür erimi sunar, yayın hayatınızda başarılar dilerim.” 


V.CİLT or 


nesnel gerçekler değilse nesnel gerçekler 


& SESLENİYOR 


LEFKOŞE KIBRIS 


Bu adamlar hiç Kıbrıs'ta çözüm isterlermi? 


Kıbrıs'a ilişkin yayınlarınız çok etkili olmaktadır. 

Yüksek oöğrenimdeki Kıbrıslı o öğrencilerimize arka çıkmanıza en az Kontrgerilla yayınları kadar sevindik. 

MHP ve Ulusal Birlik 


Partisinin kirli işlerini açığa vurmak her devrimcinin ilk görevidir. 


Metin Güner, Başbakanlık Dışişleri Müşaviri ve KTFD Hizmetler Koordinatörü. Protokol. 
daki yeri de başta, Sayın Denktaş'a tam uygun bir 


İZMİR 


Kiraz'da 


huzursuzluğun 


kaynağı: 
Büyük ülkü 
Derneği 


Kiraz'da bu derneğin bulunduğu caddeden geçenlerin, aynı demeğin karşısında bulunan tuvalete girenlerin ve de mahalle sakinlerinin huzursuz oldukları biryer Büyük Ülkü Demeği... 

Caddeden geçen halka sataşan ve "Komünistleri öldüreceğiz, Kiraz komünistlere mezar olacak” gibi sözlerle, genellikle 


TöB-DER üyesi öğretmenlere ve ilerici yurtsever gençlere sata- 


şan faşistler, her an olay Çıkartmak istiyorlar, Aynı sözlerle bir gün aynı caddeden geçen TÖB- 
DER Şube Başkanı Selami Kokmazer'e sataştılar 

TÖB -DER üyesi mutemet Öğretmen Zeki Çoşkun'un ihtiyaç görmek için gittiği tuvaletten çıkıp derneklerinin Önünden geçtiğini gören 'zorbalar, bize sataştı, derneğimiz! bastı diye polise gitmeleri ve işe mahkemenin el koyması, Kiraz'da tüm öğretmenlerı ve halkı şaşırttı. İşin ilginç yanı öğretmen arkadaşımız sabaha dek gözaltında kaldı. Polis savcı ve mahkemenin bu asılsız ve iftiradan başka birşey ifade etmeyen halk düşmanlarının dilekçelerini takip etmeleri ve adeta onları haklı Çıkarırcasına tavır almaları, Kiraz halkını ve aydınlarımızı üzmüştür 

Kiraz'da sahtâ solun ve MHP'nin uğraşı boşunadır. Kirazlı yurtsever Oğretmenler, aydınlar ve saygıdeğer halkımız bunun içi. en büyük güvencemizdir 


Bir Grup Devrimci 


HALKIN SESİ 


best dövizle ödenmesi isteği gerçek değil ise, gerçek nedir? 


müşavir. H. F. Alasya, Başka bir müşavir. Şimdi kamuoyunda Demokrat Parti diye yutturulacak başka bir faşist yuva 


kuruluyor, Kim bu Öztokatlı? o Milliyetçi!. 
Nutuklar atan, 1963'te 


sıkıyı görünce 1964'te Kıbrıs'tan kaçan birisi, Şimdi MHP'li ve İrsen Küçük, R. Denktaş'ın, refiki, F. Kürşat'ın adamı, Mal mülk içinde yüzer. 
Hiç Kıbns'ta çözüm 


ANKARA 


yor, ve sizleri ülke çıkarlarını gözardı eden anlayışınızdan dolayı kınıyorum. 


ister mi bunlar? Denktaş ve mutlu azınlığı kurtarmaz çözüm, Kıb- 


rıslılar gerçekleri anlayın- 


ca. Türkiye'den faşistleri bunun için ithal etme- 


diler mi”? 
Sait Ahmet 


PTT evleri mahallesi sakinleri kendi okullarını kendileri yaptı 


Ankara-Samsun yeni 


ANKARA 


yolu kurulan PTT Evleri Mahallesi sakinleri 28 yıl önce bir baraka şek- 
'inde yapılan ilkokulun ihtiyaca ce vap vermemesi üzerine, kendi imkanları ile bir okul yapmaya karar verdiler. Yeni okulun yapılmasına öncülük eden Fakir Öğrencileri Koruma Derneği, semt sakinlerinin ve komşu mahallelerde oturanların desteği ile 


üzerinde 


lar. 


lanmasından bundan sonra 1,2,3. sınıfları bir arada okumayacaklar” şeklinde konuştu- 


kendi okullarını yaptılar. 

Yeni yaptıkları okula "PTT Evleri Yıldız İlkokulu” adını veren mahalle sakinleri, çeşitli yerlere 43 bin üç yüz lirə borçlu olduklarını söylediler. Mahalle sakinleri okulun tamam- 


sonra "Çocuklarımız 


Bir Okuyucu 


Sahte solcular gece önümü kesti 


Ankaranın Topraklık semtinde oturmaktayım. 
Bizim mahallemizde sahte solcular var. Komşumuzun çocuklarıdır bunlar, Beni tanırlar, halka zerre kadar güvenmeyen bu kişiler mahallemizin yapısını bilmezler, Burası yurtsever kişilerin oturduğu bir mahalledir. 
Dışarıdan gelen eli değnekli bir avuç zorbadan destek alır, her gün orayı burayı boyarlar. Nerede güzel badanalı bir duvar var. Bir fırça, bir kutu boya işi tamam. Hemen sloganlar dolar. Bu zorba kişiler halktan kişilerin önünü keşmektedirler. 

Bir iki sefer oldu bu, Niye mi kesiyorlar? Niye olacak “faşizme karşı mücadele ediyorlarmış”. 


"Faşizme ` karşı halkla omuz o omuzaymışlar." 
Mahallemizi koruyorlarmiş. 

Dışardan getirdikleri kişiler bir gün önümü kestiler. Akşamleyin işten geliyordum-Biri bana "Hişt hemşerim nereden geliyorsun?" dedi. Afalladım. Bizim mahalleye faşistler giremez. Bu* ar kimdi? İşten geldiğimi söyledim. "Nereye gidiyorsun?” dedi. Evime gittiğimi, ayrıca bu yoldan herkesin geçeceğini belirttim. “Evin nerede? 
dedi. Soruları ezberlemiş bir biçimde soruyordu çünkü benim söylediklerimi hiç anlamıyordu. Bir yandan da üzerimi anyordu. Başka birisi daha geldi. Üzerimi arayana sertçe “Ulan salak oğ- 


lum, sana kaç kere söyleyeceğiz. Adamı çevirince önce üzerini ara, sonra sor, sen faşist misin diye. Hadi adamın silahı varsa çekip ağzına doldurursa ne olacak? Bu şefti herhalde. Olanlara mahalle halkından bir amca ve teyze de şahit oldular. 
Bunu devrimcilik adına yaptıkları için ben utandım. Kafamı sallayıp bir aferin çektim. 

Şimdi o eli değneklilere soruyorum. Bu halinizden sizler memnun musunuz? Memnun değilsiniz. Eğer memnun olsanız bunları yapmazsınız. Sizin faşistlerden farkınız var mı? Bence yok. Sizin bu yaptıklarınız faşistlerin ve revizyonistlerin işine yarar. 


Şahin Onuz 


45 milyo 


hapishane 


Hürriyet gazetesinde bir resim; ranzaların önünde onbeş kadar mahkum. 


Resmin altında bir yazı; "Konya cezaevinde kapasitenin üstünde hükümlü ve tutuklu bulununca koridorlar bile koğuş haline getirildi. 
Konya Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kaya yeni ve modern bir cezaevi yaptırılması için çaba sarfettiklerini söyledi. 350 kişilik yapılan Konya Kapalı Cezaevinde 664 hükümlü ve tutuklu barındığından ortaya yer sorunu çıktı. Bunun üzerine sorun için çözüm yolları aranmaya başlandı. İlk 
olarak dört yeni koğuş yapılarak 130 
kişilik yer sağlandı. Hükümlü ve tutuklular yaptıkları açıklamalarda "Bü yük bir yer sorunumuz vardır. Kış aylarında cezaevinin mevcudu artmaktadır. Bu gidişle kış ortasında bir yatakta iki kişi yatmak zorunda kalacağız," diverek yakındılar." 


Çok değil bundan altı yedi ay önce, Adalat Bakanı "Genel af çıkmayacaktır. Genel Af idarenin otorilesini sarsar. Zaten çıkaracağımız yeni infaz yasası ile hapishaneler boşalacak. Genel af yapılmış gibi olacak falan filan" deyip durmuştu. 
Güya herkesin cezası yarıya inecek, kısa bir sürede hemen herkes tahliye olacaktı. Yeni suç işleyen olursa onlar için de zinhar kapalı cezaevi yapılmayacak, hepsi açık ya da yarı- açık cezaevlerinde çalışacaklar, kendilerini ve ailelerini geçindirecekler, meslek sahibi olacaklar, tahliye olunca cezaevinde edindikleri mesleği sürdüreceklerdi. Çünkü cezaevinde onları topluma kazandırıcı yöntemler uygulanacak, içerde ve dışarda insanca yaşama olanağına kavuşturulacaklardı. 


Bir de bugüne bakalım. Yeni infaz yasası çıkmış, 55 bine yakın mahkumdan 3 bin kadarı tahliye olmuştur. Cezalar yarıya inmemiş, dolayısıyla tahliyeler dendiği gibi hızla cezaevlerini boşaltmamıştır. Cezaevlerinde can güvenliği sağlanamamıştır, Pahalılık, yoksulluk, işsizlik artmış, cezaevlerine eskisinden çok insan dolmaya başlamıştır. Mahkumlar topluma kazandırılmak yerine, baskı genelgeleri yayınlanarak daha 


SOLDAN SAĞA: 1) Tanınmış bir sinema oyuncusu. 2) Masallarda adı geçen, gerçekte var olmayan büyük bir kuş - Harman Savurmakta kullanılan çatal biçimin de tahta kürek. 3) Bürokraside kısım ami ri, reis - Savaşa gidiş, yolculuk. 4) Bir işin çevrilebilmesi için ortaya koyulan para, sermaye, kapital - Tersi basit, sıradan. 5) Zarara uğrama olasılığı - Bilim. 6) Tersi sevgi - İstemli ve istemsiz çalışanları olup vücudumuzda çeşitli organların hareke üni sağlayan etler, kas. 7) Budun bilimle (ulusla) ilgilenen kimse - Ayağımızın yerde bıraktığı. 8) Tersi üzüntü, acı- Haftanın tatil günü. 9) Tersi ismi - Tersi 1938'deki katliamda Dersimlilerin kanıyla sulanan dere. 10) Buharlı trenlerde vagonları çeken kısım. 11) Eski Mısır'da bir tanrı - İlgi, ilişki 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) İki kez Nobd 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TUMAD DER GENEL BASKANI 


uzun Sireler hapiste kalmalarını ge rektiren ortamlar yaratılmış, isyanlar, grevler almış yürümüştür. Devletin otoritesi genel af çıkarmadığı için sarsılmamış, zindanları boşaltmadığı ve daha da boşaltılamaz hale getirdiği için sarsılmıştır. 

Konyalı mahkumlar yakında bır yatakta iki kişi yatmak zorunda kalacağız diye yakınırken hallerine şükretmelidirler. İnfaz yasası çıkmadan önce cezaelerini dolaşırken Adalet Bakanı bir yatakta beş kişinin yatmakta olduğu cezaevleri var diye ilan etmişti. Yalan söyleyecek değil ya! Ne oldu acaba bir yatakta beş kişi yatılan cezaevleri? Hala beş ki- si bir yatakta yatıyorlarsa şandı sayılırlar, bu gidiş karşısında. 

Yine Hütriyet'teki resim altından öğreniyoruz, Konya cezaevine dört yeni koğuş eklenmiş. Hepsi de ka palı cinsinden. Yok, yok Adalet Bakanımız yalan söylemez. Mutlaka onun haberi olmadan yapmışlardır ek inşaatı. Cezaevinde öğrendiği _ mesleği sürdürenler mi? Ben hiç duymadım. Ama mutlaka vardır, Halk Bankasından kredisini alıp, cezaevinde kendisine öğretilen meslek için işyeri açanlar. Adalet Bakanımız öyle dememiş miydi? 

Hem yakında artık kapalı cezaevi yapmıyacağız, yapacaklarımız açık ya da yarı açık cezaevi olacak diyenler haklı çıkacaklar. Çünkü artık bütün Türkiye bir Cezaevi olma yolundadır. Hükümetin ele aldığı "Baskı" yasaları" 45 milyon Türkiye halkının hepsini suçlu duruma getirecek maddelerle doludur. Türkiye'nin her yanını cezaevi yapsan, bu yasalara göre suç işleyenlere ancak yetecektir. O zaman, Adalet Bakanımız, ünlü olduğunu duyduğumuz kahkâhalarından birini atacak ve 


“Hükümette en başarılı bakan benim, baksanıza bizim işler ne kadar gelişti," diyecektir. Hem Adalet Bakanı- nın mahkumu topluma kazandırma diye bir derdi de kalmıyacaktır, çünkü toplum zaten cezaevinde olacaktır. Baksın bakalım bir avuç dışarda kalan ve demokrasi diye bir derdi olmadığı için yeni çıkarılması düşünülen yasalara riayetkar bir avuç suçsuz” vatandaş, içerdeki 45 milyona. 


Edebiyat Ödük'ne 


aday gösterilen ünlü bir yazarımız. 2) Yakın akraba kadınla- 


rının kocalarına denir - Yayla atlan 3) 


gogluk. 4) Kimyada manganın simgesi - Tersi çamaşır asma-Ya yarar - Tersi eski Amerikan kovboylarmın (sığır çobanları) aralarında atlarıyla yaptıkları gösteri ve yarışmalar. 5) Çoğu Fakat. 6) Tersi çok değil - Bir kısmı Bulgaristan'da bir kısmı Yunanistan'da olan bir dağ. 7) Hider' inkurdurduğu ve iktidara gelmesinde önemli rol oynayan eylemci faşist gençlik örğütü; daha sonra Hitler'e karşı ayaklandıkları için Hider'in SS leri tarafından yok edildiler - Yısa ya da laçka edilmekte olan bir halat ve zincirin kısa bir zaman elde tutulup bıraklmaması için verilen komut. 8) Aza Vilayet — Yok olan (eski dil). 9) Boş yere, boşu boşuna - 


dedderde bulunur - 


Radyoaktif maddderin yaptığı bir ışıma 


besinin ilk harfi. 10) Sonsuz - Büyük, kocaman. 11) Ele avuca sığmayan haşarı çocu klara denir - Tersi yer yüzü. (eski dil) 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Gevezelik, demo- 
DÜNKÜ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ 


PETELE 
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Maas 


ya da Latin alfa- 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Dimitrov 


Strateji ve Taktik 


Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam Sok.4, Cağaloğlu-İstanbul 


© Carter: “Çin, Tayvan sorununu barışçı yoldan çözecektir” 


© Romanya, ASEAN ve 


destekliyor 


WASHİNGTON 


Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Jimmy Carter'a gönderdiği ` özel bir mektup- ta, ABD -Çin ortak bildirisini desteklediğini yazdı. 

“Dünyanın iki büyük milleti arasında tam diplomatik ilişkilerin kurulması, dünya barışına hizmet »decektir” diyen Brejnev, mektubunun önemli bir bölümünü SALT anlaşmalarıyla ilgili görüşmelere ayırdı. 

ABD -Çin ilişkilerinin normalleştürilmesinin SALT, görüşmelerini etkilemeyeceğini umduğunu yazan Brejnev, Ocak ayının ortalarında Carter'la bir zirve görüşmesi yapmayı da istiyor. 

Bilindiği gibi, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Deng Siao -ping'in, 29 Ocakta Washington'a gideceği açıklanmisti, 

Sovyetler Birliği "Komünist" Partisi günlük yayın organı Pravda gazetesi ise, ABD'nin Tayvan' dan çekilerek, Çin Halk Cumhuriyetini tanımasına karşı başlattığı düşmanlık kampanyasını sürdürüyor, Anlaşmanın "Sosyalist dünyaya düşmanlık ve Batılı güçlerle ittifak” olduğunu iddia 


Sovyetler Birliği, o 


Çin-Japon Dostluk Anlaşmasından sonra, Moskova güney sınırlarına 
44 tümen gönderdi ` 
o 


Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing Gine'ye gitti 


- Yugoslavya, ortak bildiriyi 


BREJNEV’ 


Brevnev'in özel mektulu ile 


ralığı olumlu yankılardır. 


eden Pravda, Çin'in Asya'da hegemonya kurmak istediğini öne 

surdü, 

ABD'DE YANKILAR VE 
TAYVAN SORUNU 


Brejnev'in özel mektubunu basına açıklayan Carter, ABD-Çin anlaşması ve sonuçları konusunda yeni açıklamalarda bulundu. ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestikten sonra da, bu adaya yardıma devam edeceğini üstü kapalı bir şekilde söyleyen Carter, Çin Halk Cumhuriyetinin Tayvan sorununu barışçı bir şekilde çözeceğine inandığını belirtti. 


Ancak, Washington'da yapılan bir başka resmi açıklamada, ABD'nin önümüzdeki 5 yıl içinde Tayvan'a toplam olarak 625 
milyon dolarlık silah satacağı söylendi. 


, Bu arada, Washington ile Pekin arasında diplomatik ilişki kurulacağını açıklayan bildiri. 
nin yayınlanmasından üç gün sonra, Amerikan Boeing uçak 
şirketi, Çin'e üç adet 747 
Aİ jet uçağı satılacağını bilirdi, 


çelişme, kuşkusuz bilinçli bir tulumu yansıtmaktadır. Brejnev, Deng Siao-ping'in Washington gezisinden önce SALT anlaşmasını imzalamak istiyor. ABD yönetimi içindeki politikasını kırmak isteyen Kremlin, SALT imzalanıncaya ka dar Carter'a cepheden karşı çıkmamak gibi bir taktik izliyor Kuşkusuz Brejnev'i böylesine çelişmeli bir özel mektup yazmaya iten esas neden de Çin-ABD anlaşmasının, dünyada ya- 


İN NİYETİ 


Moskova basını arasındaki bu 


Şahinler" 


ROMANYA, ASEAN 
ÜLKELERİ VE YUGOSLAVYA ANLAŞMAYI OLUMLU KARŞILADI 

Cumartesi günü açıklanan ortak bildiri dünyada geniş yankılar uyandırmaya devam ediyor. 

Romanya Komünist Partisinin günlük gazetesi olan "Scinteia“ 


Romen gazetesi, Çi masının, ABD'nin So liği ile sirdürdüğü SALT görüşmelerinde kolaylık sağlayacağını vazdı 

ASEAN (Güney Doğu Asya ülkeleri birliği) Ekonomik konferansının 7. toplantısında alınan bir kararda “Anlaşmanın dünyada barışa ve istikrara hizmet ettiği" belirtildi. 

Yugoslav "Tanjug" ajansı da, ABD'nin Tayvan'dan çekilmesini ve Çin Halk Cumhuriyetini tanimasını selamlayarak, kararın dünya barışına etkin bir katkısı olduğunu bildirdi. 


Çin sınırındaki askeri gücünü artırıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Rusya, Çin sınırındaki 44 tü menini modernleştirme ve güçlendirmeye başladı. Tokyo'da bulunan batılı siyasi uzmanlar ve askeri yetkililerin belirttikle rine göre, Moskova öncelikle Ussuri ve Amur nehirleri yakı nındaki tümenlerini güçlendirme 


faaliyetini sürdürüyor 

özellikle Çin -Japon dostluk anlaşmasından ve Vielnam'ın Kamboçya ve Çin'e saldırılarını yoğunlaşlırmasından sonra, Moskova'nın Asya'da silahlanma faaliyetlerini hızlandırdığı bildi riliyor. Rusya'nın Çin sınırında toplam 1 milyon 600 bin askeri bulunuyor 


"Varşova Paktı, © 


i 


Vietnam'a 20 bin aske 


göndermeye hazırlanıyor 


@ Japonya, Vietnam'a komşularına huzursuzluk İŞ 


verdiği içinyardımi artırmadı 


@Vietnam, başka ülkeleri 


işgal etmek niyetinde değilmiş 
DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Kamboçya Komünist Parlisi Başka ni Pol Pot, Kamboçya'nın Sesi Radyosuna verdiği demeçte, Varşova Paktına üye ülkelerin Vietnam'a 20 bin askeri uzman ve ağır silahlar göndermeye ha zırlandığını açıkladı. 

Pol Pot, demecinde, askeri durumun iyi olduğunu ve dünya kamuoyu- nun, Vietnam'ın saldırısı karşısında Kamboçya'yı desteklediğini belirtti 

Hatırlanacağı üzere geçen ay Moskova'da yapılan Varşova Paktı ülkeleri Siyasi Komite toplantısında, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı sürdürdüğü fetih savaşını ve Çin'e saldırıla rını her bakımdan desteklemek için karar alınmaya çalışılmış, ancak Romanya buna karşı çıkmıştı, Şimdi ise, Romanya dışında diğer Pakt ülkelerinin Vietnam'a büyük askeri yardım yapması sözkonusudur 

Rus askeri uzmanları, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşına katılmaktadır 


A ÜLKELERİ 
Mİ YORMUŞ 


VİET 
İŞGAL E 


AM BAŞ 
MEK İS 


Japonya'da bulunan Vietnam Dış işleri Bakanı Nguyen Duy Trinh, ülkesinin diğer ülkeleri işgal etmek niyetinde olmadığımı iddia etti 

Bir haftalık resmi ziyaret için Tokyo'da bulunan Trinh'in, Japonya'nın ülkesine yaptığı yardımı artırması için Japon yetkililerini ikna edemediği bildirildi 

Japon yetkilileri, bu ülkenin politi kasının komşuları üzerinde huzursuzluk yaratmaya devam etliği sürece, yapılacak yardımın artırılmasının sözkonusu olmadığını belirttiler 


Kamboçya halkı ülkesini ve sosyalizmi savunmak için önlemlerini almış ve bir düşman saldırısına karşı her zaman uyanık olmaya dikkat göstermiştir, Re simde Kuzeyde, Ratlanakiri Bölgesinde, li ve keskin uçlu bambu kamışlarından oluşan bir tuzak 


Zaire-Katar 
Ortak Bildirisi 


bir ağaç gövdesine saplanmış zehir-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Tayland, 
Laos birliklerinin sınır bölgesine 


—. 


> 
=g 
Gnana 


açıkladı 


Laos'ta30bin 
Vietnamlı askerin olduğu açıklanmıştı 


Devlet Başkanı Kriangsak da Laosa yapacağı ziyareti erteledi 


BANGKOK 

Tayland'ın Başkenti Bangkok'ta bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sınırdaki çatışmaların yoğunlaşması üzerine, Tayland'ın Laos sınırındaki savunma önlemlerini artırdığını bildirdi. 


Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz 

hafta içinde, sınırı geçen Laos birlikleri havadan ve karadan yaptıkları 

saldırılarda Tayland köylerini bombalayarak büyük maddi hasara yol açmıştı. Laos birlikleri bu saldırılar sırasında Taylandlı 4 sınır muhafızı da öldürmüştü. 


Yabancı gazetecilere bir demeç veren Tayland , Genelkurmay Başkanı da, sınır bölgesinde Sovyet tipi helikopterlerin dolaştığını açıkladı. 
Son gelişmeler üzerine, Tayland Devlet Başkanı Kriangsak Chamanan, Laos başkenti Vientiaine'e yapacağı resmi ziyareti erteledi. 


Bilindiği gibi Tayland hükümeti, Vietnam'ın Kamboçya'ya yönelttiği saldırıları ve Laos'ta sürdürdüğü işgal hareketlerini kınayan açıklamalarda bulunmuştu. Güney Doğu Asya'da barışın ve istikrarın korunması için çaba sarfedilmesi gerektiğini belirten Bangkok yetkilileri, bölgedeki anlaşmazlıkların yabancı güçlerin müdahalesi olmaksızın barışçı yollardan çözülmesini talep ediyor. 


PARIS 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing, resmi bir ziyarette bulunmak üzere Gine Başkenti Conakry'e gitti. İki ülke arasındaki siyasi, iktisadi ve ticari ilişkileri geliştirmek için yapılan bu ge 


© 20 yildan bu yana 
Gine, ilk defa bir Fransız Devlet 
Başkanını karşılıyor 


Gine Devlet Başkanı Ahmet Seku Ture'nin çağrılısı olarak 3 günlük bir resmi ziyaret için Gine ye gitti. 


Dominik Cumhuriyeti BM'nin 
151. üyesi oldu 
© Dominik Cumhuriyeti 

742 kilometrekarelik 

bir yüzölçümüne sahip 


Dominik Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyinin onaylamasindan sonra, Birleşmiş Milletler örgütünün 151, üyesi oldu. 

Orta Amerika'da Karayibler adasında bulunan 75 
bin nüfuslu Dominik adası, 742 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. 

15 yıl boyunca İngiliz Mületler Topluluğu (Com: 
monwealtlı) içinde bağımlı olan Dominik, 1978 
yılının 3 Kasımında bağımsızlığını kazanmıştı 

“İki Fransız sömürgesi (Guadeloupe ve Martinique) arasında bulunan Dominik adası, Şeyland (60 bin nufuslu) adalarından sonra Birleşmiş Milletlerin en küçük üyesi oldu. 

t Hatırlanacağı üzere, Dominik Cumhuriyeti yöne a sasun pan başında yaptığı açıklamada, bütün siyasi suçluların ülkeye dönerek özgürce yaş ileceklerini bildirmişti. KANER 

1945'de kurulduğu zaman 51 üyesi olan BM. « zamandan bu güne kadar hağımsız devletlerin kurulmasıyla 151 üve kazandı 


İLAN = 
İSTANBUL 12. ASLİYE 


HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 978/32 
Davacı Nigar özfırat vekili Avukat İbrahim Harman tarafından Celal özfirat aleyhine açılan boşanma davasının yapılan 11/12/1978 tarihli duruşması sona ermiş tarafların boşanmaiarına davalının bir sene müddetle evlenmekten yasaklanmasına mahkeme gideri ile ücreti 


vekaletin davalıdan tahsiline müşterek çocukları Gü 


lay'ın V€kaletinin verilmiştir. 

Davalı Celal özfirat'ın adresinde bulunamadığından işbu hükmün ilanen tebliğine karar verilmiş, işbu hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ve hükmün tebliğ mahiyetine kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

19.12.1978 
(Basın:8916 — 1736) 


davacı anneye verilmesine karal 


ziye kalabalık bir heyet katılıyor. Aralarında Ekonomi ve Sanayi Bakanmin da bulunduğu 
Fransız heyeti, Gine Dev let Başkanı Seku Ture ile görüşmeler yapacak, 

Giscard o d'Estaing'in Gine ziyareti konusunda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Fransa Dışişleri Bakanı Jean François- Poncet şunları söyledi: “Fransa, bütün Afrika ülkeleri ile eşitlik temelinde işbirliği yapmak istemektedir. Siyasi rejimleri ne Olursa olsun, istikrarın sağlanması için özellikle ekonomik alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyo- 


Bir gazetecinin, “Gine ile olan ilişkiler, bu keyi süper devletlerin rekabetinden uzak tutabilir mi?” şeklindeki sorusuna, Poncet şöyle ce vap verdi: "Gine coğrafi konumu gereği, bağımsızlığına düşkün bir ülkedir. öte yandan, Gine' nin komşu ülkelerle kurduğu dostluk ilişkileri, bölgede barışı ve istikra rı sağlayacak nitelikte dir." 


Fransa radyosunun yorumcusu, Edouard Sablier, d'Estaingin bu 


gezisini yorumlarken, "Gine, uzun süre Mosko va'nın yardımları ile eko nomik kalkınmasını sü düremez Bu (oyüzden 
Seku Türe, Fransa'ya açılma politikası izleme: ye başlayabilir" dedi Bağımsızlığını kazan dıktan sonra kendi gücü ne dayanarak milli ekonomisini inşa etmeye Ça lışan Gine'ye, Sovyetler Birliği geniş çapta yalırımlar yapmaya başladı Ordu ve devlet daireleri içinde de Moskova'dan gönderilen (o "'danışman- 


, lar" bulunuyor. 


Eski bir mürgesi olan Gine yılında yapılan referar dumdan sonra bağımsız-Uuğını kazanmıştı. Balı Afrika'nın yeraltı kay nakları bakımından zengin (boksit, demir, uranyum, petrol) olan bu ul kesinde balıkçılık da hal kın geçim kaynakların dan birini oluşturuyor 

20 yıldır, ilk defa bir 
Fransız Devlet Başkanı mn Gine'ye gilinesi Fransiz tu karşılandı 


Fransız sö- 
1958 


basımında olum 


Ekono 


Zimbabve Daimi Komitesi 


mi ve Sosyal Hizmetler Konferansı 


Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen için mücadele 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Tanzanya başkenti Darüsselam'da bir konferans düzenleyen 25 Üçüncü Dünya ülkesinin ekonomi ve sosyal hizmetler alanındaki uzmanları, sa nayileşmiş ülkelerin baskılarına ör güllü bir şekilde karşı çıkma kararı aldılar, Sanayileşmiş zengin ülkelerin Üçüncü Dünya ile yaptıkları eşitsiz değişime son verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, Uluslararası Yeni Bir Ekonomik Düzenin kurulabilmesi için zengin ülkelere baskı yapılması gerektiğini söylediler Konferansta bir nonuşma yapan Tanzanya Ekonomi Bakanı şöyle de 


di: 


“Zenginlerin bizin için ne ya pacağını düşünmekten Çok, tiz 


kendimiz için ne, yapabiliriz sorusuna cevaplar aramalıyız.” 


Irkçılara karşı Yurtsever Cephe 


Afrika Birliği Örgütünün kurduğu 'Rodezya Daimi Komitesi” 19 Aralıkta, Tanzanya başkenti Darüsselam' da toplanarak çalışmalarına başladı. 
Zimbabve Yurtsever Cephesi tem- 


Senegal Nehir İşletmesi Örgütü 


silcilerinin de katıldığı toplantıda ırkçı İan Smith rejimi ile teslimiyetçi liderler (Chirau, Sitole, Muzoreva) arasında çıkan anlaşmazlıklar değerlendirilecek. 


Ulaşım ve enerji için işbirliği 


“Senegal Nehir İşletmesi Örgütü" 
5 Zirve Konferansı Mali'nin başkenti 
Bamako'da başladı Gine, Mali ve Morilanyu topraklarını geçtikten sonra, Senegul'de, Saint-Louis kenti yakınlarında Atlas Okyanusuna dökülen Senegal Nehri üzerinde, ulaşım ve enerji saglama gibi sorunları ele alacak olan Konferansa, 5 ülkenin 


Orta Afrika Gümrük Birliği 


hükümet yetkilileri katılıyor. 

özellikle tarım alanında sulama için kullanılan Senegal Nehrinin, veni kanallar açılmasıyla Bamako civarında Nijer Nehri ile birleştirilmesi çalışmaları devam ediyor. 5 kıyı ülkesi, Senegal Nehrinin ortak kulla nımı sayesinde aralarındaki işbirliğini güçlendiriyor. 


Serbest geçim ve mal değişimi 


Orta Afrika, Gabon, Kongo ve Kamerun'un kurduğu Orta Afrika Gümrük Birliği örgütünün, 14. Konfe ransı Yaunde'de çalışmalarına başladı. Kamerun başkentinde yapılan konferansta, açış konuşmasını Kame run Devlet Başkanı Ahmet Ahidjo 


Bati Afrika Para B i 


yaptı. 

Gümrük tarifderi arasında uyum sağlamak ve dört ülke arasında insanların serbest dolaşımı ve mal mübade lesi rejimini karara bağlayacak olan Konferans, çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlayacak. 


Doların değer kaybetbesine karşı önlemler 


Balı Afrıka Para Birliği örgülünün yıllık olağan toplantısı Fildişi Sahili Cumhuriyeli'nin başkenti Abidcan' da başladı Toplantıya, Batı Afrika Ekonomik Birliğine (CEAO) üye olan 


ulkselerim maliye bakanları katıldı Gallen (iiddişi Sahili, Mali, Meri Tanya, Nyeri, Senegal ve Yukarı Vol 


ta) 1974'te kurduğu CEAO örgülün de, Togo ve Benin Cumhuriyeli de gözlemci olarak bulunuyor 

Yili toplantıda, doların kaybetmesinin Balı Afrika ü bütçelerindeki etkileri ve hamı fiyatlarının ödenme rejimi ki ele alınacak 


kilmelidir” 
çe idir 
DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Zaire Devlet Başkanı Mobutu'nun Katar'a yaptığı iki günlük ziyaretten sonra yayınlanan Zaire-Katar ortak bildirisinde İsrail'in işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi istendi. 
Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkına. kendi geleceğini tayin hakkının tanınması istenen ortak bildiride, İsrail'in Orta Doğu'da uzlaşmaz tu tum takınmasının, dünya barışı ve güvenliğini olduğu kadar, bölgedeki istikrarı da sarstığı b-irtildi 
Bildiride ayrıca, Afrika halkının emperyalizmin ve ırkçılığın boyunduruğundan kurtulması, Afrika ulusal kurtuluş hareketlerinin desteklenmesi ve kıtada çoğunluk 


yönetiminin egemen olması taleplerine de yer verildi. 


Afrika'da yabancı askerlerin varlığından te dirginlik duyduklarını belirten iki ülke, aralarındaki ikili ilişkileri sürdürme kararı aldılar. 

İSRAİL MISIR 
ÖNERİSİNİ REDDETTİ 

İsrail parlamentosu, Mısır barış önerilerini 6'ya karşı 66 oyla reddetti. Oylamada İşçi Par- 


tili 27 milletvekili, çekimser oy kullandı. 

İsrail Başbakanı Begin parlamentoda bir 


konuşma yaparak Mısır" 
ın önerilerinde diretmesi halinde barış anlaşmasını imzalamayacaklarını söy ledi. Begin, o Mısır'ın Camp David'de üzerinde anlaşmaya varılan metni değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü. 
GALİ İSRAİL 


İDDİALARINI 
REDDETTİ 
Mısır'ın Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı 


Butros Gali, Avrupa ülke lerinin büyü kelçilerine hitaben yaptığı bir konuş mada, İsrail'in Mısır öne 


ril le ilgili ididalarını yalanlayarak, Misir'in bu gun sozunu ektiği koşul ların Camp David'de de görusulduğunu soyledi 


Yüzbinlerce insanın katıldığı gösterilerde İranlılar kefenlerini giyip, ölümü göze alarak mücadele ediyorlar. Halkın bu e 


sareti ve kararlılığı Şah'ın ordu- 


suda bulunan binlerce askeri ve subayı da etkiliyor. 


İranda ateş açmayıreddeden 


ERA CANDI 
Hindistan'da polis, Gandi “nin hapsedilmesini kınayan 


10bin göstericiyi tutukladı 


YENİ DELHİ (THA - AA) Hindistan'ın eski Başbakanı Bayan İndra Gandi, Parlamentodaki yetkilerini kötüye kullandığı ve Meclisi yanıltmaya çalıştı- 


ğı için: Parlamento'dan atıldı. 
Yeni Delhi mahkemesi önümüzdeki günlerde dokunulmazlığı kaldırılan Bayan Gandi'nin hapis cezasını da açıklayacak, 61 yaşındaki parlamenterin 4 yıl hapse mahkum olması bekleniyor. 

Gandi'nin tutuklanmasından sonra başkent Yeni Delni'de ve Karnalaka bölgesinde geniş protesto hareketleri başladı. Ajanslar, polisin bu göstericileri zorla dağıttığını ve 10 bine yakın inanın tutuklandığını bildiriyor 


50 asker daha 
orduyu terketti 


Ordudaki gelişmeler, Şah'ı ve generalleri son derece kaygılandırıyor 


TAHRAN 
İran'ın Tebriz kentinde, önceki akşam askeri birliklerin halkın üzerine ateş açması üzerine, 50 kadar subay ve asker ordudaki görevlerini toplu halde terkettiler, Ordudaki bu gelişmeler Şah'ı ve generalleri son derece kaygılandırmaktadır, 


Öte yandan Tahran çarşısında, provokasyon yapmak üzere olan üç sivil polis, halk tarafından teşhis edilerek zararsız hale getirildiler. 


Bu arada Şah'ın yeni bir hükümet formülü aradığı bildiriliyor. Şah, Dr. 
Gulam Hüseyin Sadıki ile sarayında yaptığı görüşmeden sonra, Gulam” in önerilerini olumlu bulduğunu soyledı, Gulam, 25 yıldır görev almayan bazı politikacıların da göreve getirilmesi gerektiğini savundu. Gulam' ın önerilerinden birinin de Şah'ın yetkilerinin sınırlandırılması ve Anayasa- nın tam anlamıyla uygulanmasıdır. 


DEPREMDE 59 KİŞİ ÖLDÜ 


Geçen hafta İran'ın Güneybatı Kuzistan Eyaletini sarsan depremde, en az 59 kişinin öldüğü bildirildi. 

Perşembe günkü depremde Zagros dağlarının "Meclisi Süleyman" bölgesınde, 30u köy zarar gördü. 


Depremin şiddetinin Richter ölçe- gine göre 5,5 olduğu açıklandı. 


y 


Kj 


" 


Banksif 4. Olağan Genel 


“45 MİLYONLUK ULUS, ‘MİLLİYE RUHUYLA BİRLEŞMELİDİR” 


sendikadan oluşan federasyonun 
42 binden fazla üyesi var 


u bugün yapılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bağımsız Banksif Federasyonunun 4. Olağan 


Banksif Federasyonu 
Genel Başkanı 
Süleyman Kaya: 


“Bank-Sen'in gittiği yol, 


yol değildir” 


© "Genel Kurulda Bank-Sen'e karşı mücadele konusunda kararlar alacağız” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Banksif Federasyonu- nun bugün yapılacak Genel Kurulu nedeniyle, federasyonun Genel Başkanı Süleyman Kaya ile bir görüşme yaptık. Çeşitli sendikal sorunlar hakkında görüşlerini açıklayan Süleyman Kaya, sahte TKP yanlılarının yönetimde olduğu 
DİSK'e bağlı Bank-Sen ile ilgili olarak, "Bank-Sen'in gittiği yol, yol değildir" dedi. 
Süleyman Kaya sendika içi demokrasi konu- 


sunda görüşlerini şöyle belirtti; 
"Sendikamız içinde 


özgürlükçü bir düzen uygularız. Kim ne düşünüyorsa onu söyleyebilir. 
Her görüş ortaya konur, her şey tartışılır, eleştirisi yapılır. Sendikamızın kapısı daima açıktır, her- 


' kes gelebilir. üyelerimiz 


Almanya'da yeni çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi 

FRANKFURT (ÖZEL) 

Federe Eyalet Komisyonu tarafından önerilen ve Federal İş ve İşçi Bulma Kurumunun değiştirdiği yeni çalışma izni yönetmeliği, 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girdi..Buna paralel olarak aynı tarihten itibaren yabancılar yasasında değişiklik getiren yeni yönetmelik de yürürlüğe girdi. 
Değişiklik (o yapılmasını öngören yönetmelikteki esas amaç süresiz oturma izni alan veya süresiz oturma hakkına ulaşan yabancı işçilere süresiz çalişma izninin verilmesini sağlamaktır. 

Yeni yönetmeliğin uygulanması aşağıdaki şekilde dacaktır., 

a) Federal Almanya'- da sürekli 8 yıl kalmış yabancı işçilere çalışma izinleri genellikle süresiz olarak verilecektir. 

b) Feceral Almanya'- da sürekli çalışmış yabancı işçilere çalışma izinleri genellikle 5 yıl olarak verilecektir 

c) 18 yaşını tamamlamadan çalışma İzni alma hakkı doğan yabancı işçi çocukları askerlik görevi için ülkelerine gittik lerinde çalışma izinlerini kaybetme yeceklerdir 

d) Çalışma izni almaya hak kazanan yabancı işçi çocuklarına Alman- 


va'da 5 yıl çalıştıkları takdirde şimdiye kadar olduğu gibi bundan böy- 


le de çalışma izni alma hakkı doğacak 

Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, 15 yaşını doldurmuş veya ilk kez çalışma izni almak için haşvuran yabanc işçi çocul'ları için de geçerli olacaktır 

e) Köocalarının yanın da 5 wi süreyle kaldıklari için çalışma izni alma hakkina sahip olan yabanci işçi eşlerine bundan böyle çalışma izinleri iş yasasının durumu gözönünde bulundurularak verilecektir 

f) Yeni yönetmelik yürürlüğe girmeden önce (ilkin 1978 tarihinden önce) Almanya'da beş yıl kaldıkları için çalışma izni almaya hak kazanan yabancı işçilerin eşlerine bundan böyle de bugüne kadar hiç çalışmamış olsalar dahi çalışma izni al ma hakkına sahip olacak lardır 


sağ veya sol görüşlü olabilir, hepsine saygılıyız. 
Sendikadaki birliği, beraberliği bozmadan, tam bir sendikal demokrasi uygulamayı (o hedefliyoruz," 

Maden-İş'le birlikte 
Rus Beşinci Kolunun işçi sınıfı içinde başlıca dayanaklarından birini oluşturan Bank-Sen ile ilgili olarak "Bank-Sen'in gittiği yol, yol değildir. Tabandaki işçilerin Bank-Sen yöneticileri gibi düşünmesi imkansızdır" diyen Süleyman Kaya, bugün yapılacak Genel Kurulda Bank-Sen'e karşı mücadele konusunda da bazı kararların alınacağını belirtti. 


Süleyman Kaya ayrıca işkolunda 70'den fazla sendikanın faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, 
bu dağınıklığa 21 ve 22 
Nolu işkollarının birbiri 


LATİF ŞİMŞEK 


İstanbul'un göbeğin- de, Topkapı Nakliyeciler Ambarında 2 bine yakın hamal sigortasız çalıştırılıvar 

Yıllardan beridir çalıştıkları işyerinin işçisi olarak gösterilmeyen hamallar; bölükler ve bölükbaşı olan kolcular tarafından ezilmektedir 

Türkiye Nakliyat-İş Sendikasının şikayeti üzerine, Bölge Çalışma Müdürlüğünden gelen altı müfettiş hamalların kaç yıldır ça- 


lıştıklarını tespit etmek için çalışmalara başladı. 

ŞEHİRDEKİ 


DAYIBAŞILAR: 
KOLCULAR 

Hamallar, nakliye şirketlerinden iş alabi'- mek için dernek tipin- de "Bölüklere üye olmak zorunda bırakılıyor. Bir bölükte 200. 
300 hamal barınmak- 
ta, bölük başında ise 
2-3 bölükbaşı yani kol cu bulunmakta. Kolcular şimdiye kadar bölükleri nakliye patronlarına peşkeş çektier. Hamalları işyeri işçisi olarak göstermeyip bölük üyesi göstermeleri hamalları piyasa hamalı durumuna düşürdü.Hamalların ge- 


lirine birik adına el koy dular. Hamalları sendikasız sigortasız olarak ortada bıraktılar. 

şçilerin sigortasız olmalarında bölüklerin rolünü Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişleri 


şöyle anlattılar : Bizim tespitimizde naklivat am barındaki hamalların büyük çoğunluğu sigortasız, (akal işvereni so- 


Topkapı N 


re ame << 


Banksif Federasyonu 
Genel Başkanı 
Süleyman Kaya. 


ile irtibatının kesilmeme sinin yol açtığını belirtti ve banka ve sigortalarda örgütlü bütün sendikaların Banksif Federasyonu çatısı altında toplanmalarını temenni ettiklerini söyledi. 

Süleyman Kaya, sendikaların siyasi mücadeleyle ilişkileri hakkında da şöyle dedi: 

"Sendikalar, bir baskı unsuru olabilmeleri için, partiler üstü olmalıdırlar. 
Bu demek değildir ki, sendikalar bir partiyi desteklemezler, aksine desteklerler. Fakat sendikacılar politikacıların emrine giremezler, politikacılar sendikacıların emrine girmelidirler. İngiltere ve Almanya'da olduğu gibi sendikalar, parti kurarak denetimleri altına almalıdırlar. Önce sendika, sonra parti ilkesi geçerli olmalıdır." 


rumlu tutamıyoruz, çünkü "bölükler" de nilen kurum onun 


önüne geçiyor. Hamalları bölük üyesi gösterip işvereni rahatl atıy orlar. 

Sigortalı olmak is tediklerini söyleyen işçilerse şunları anlattılar 


Mehmet Biber: 
Biz ortada kalmışız 


Mehmel Birer 45 


yaşındayım. 18 yaşın- dan beri çalışıyorum. 
Sigortam falan yok: 
Yani biz ortada kal- m§ız, kimse bizim derdimizle ilgilenmiyor. 6 tane yavrum 


var, hepsi benim elime bakıyorlar. Bundan ötesine aklım pek eme hükümet bizim derdimize bir çare bulsun: 


Sabri Mente: 
Sen hiç semerli esnaf gördün mü? 


Sabrı Menle: 4 ço cuk babasıyım, hanımla beni de sayarsan et tik altı. Bu duyduğun altı kişi önce Allah'in sonra benim elime bakıyorlar. Biz bölükte hamalız sendikam sigortamız hiç bir şeyimiz yok. Bizi esnaf olarak görüyorlar, Bağ-Kur'a üye 


KUVAYI | 


Genel Kurulu bugün Hil- ton Oteli salonlarında çalışmalarına baslıyor. 


Banka ve sigorta işkolunda kurulu 12 bağımsız sendikadan oluşan Banksif Federasyonu, 3 Kasım 1971'de kuruldu. Federasyonun kuruluşu İş Bankası işyerlerinde örgütlü TİBAŞ Sendikası, Akbank mensuplarını bünyesinde toplayan Akmen Sendikası ve Türk Ticaret Bankası işyerlerinde örgitü Türkbank- 
İş Sendikaları tarafından gerçekleştirildi. Federasyona üye sendikaların sayısı daha sonraki yıllarda 12'ye çıktı. Banksif Federasyonu 42 bin civarındaki üyesiyle bugün Türkiye'de banka ve sigortaclk işkolundaki en büyük kuruluştur. 


Banksif Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 4. Genel Kurul nedeniyle yayınlanan Çalışma Raporunda, ülkedeki ekonomik çöküntünün tehlikeli boyutlara ulaştığı, kaba kuvvetin kol gezdiği belirtilerek, bunun önlenmesi için Ulusal Kurtuluş Savaşımızda milletvekilleri, sağda da olsa solda da olsa nasıl “Kuvayı milliye ruhu" ile 
birleştilerse, buğün de 45 
milyonluk ulusun tek ses, tek yürek olarak birleşmesi isteniyor. 


Çalışma Raporunda ayrıca Çalışma hayatının demokratikleştirilmesi, lokavtın, 13. ve 17, maddelerin ( kaldırılması talepleride yer alıyor. 


olun diyorlar. Kurbanım de hele sen hiç sırtında semer olan esnaf gördünmü. Bunlar ne derse desin biz Bağskur mağkur istemiyoruz. Biz sigortalı olmak istiyoruz. Bağ-Kur'un işi meclise benziyor. 
Neyin ne olduğuna aklmg ermiyor. İstan. 
bul'da 60 tane bölük var. Diyelim bir bölükte 200 hamal var ne eder 12000 hamal eder. 
12 bin hamal mağdur 


durumda, bizi ortada bıraktılar. Biz duyuyoruz, radyodan Baş- 


Mustafa Öz 
"SEYDİŞEHİR 
ÜRK-METAL 
YELERİNE 
BASKI 
YAPILIYOR” - 


ANKARA (AA) 


Türk-İş'e bağlı 
Türk Metal-İş Sendi kası Genel Başkanı 


Mustafa Özbek, bazı işverenlerin yanlı davrandıklarını Sey dişehir Alüminyum tesis 
lerinde çalışan 100 
üyelerinin işine son verildiğini söyledi Mustafa Özbek Ma- 


den-İş 'in işyerlerindeki üyelerine baskı yaptığını belirterek 


yöneticilerin tutumunu eleştirdi. 


* Teksit Sendikası 
Konya Ereğli 
Sümerbank 
Şubesine bağlı 


“işçilerin Birliği” 
grubu saflarında mücadele ediyorlar 


KONYA (ÖZEL) 


Konya Ereğli Sümerbank Bez Fabrikasında Ocak ayı içinde yapılacak Türk-İş'e bağlı Teksif şube seçimlerinin hazırlık Çalışmaları hızlandı. 
Seçimlere "İşçilerin Bir liği" grubu adıyla katı lan işçiler, çeşitli tartıs- 


akliyeciler Ambarı hamalları: ; Bölükler son bulsun, sigorta istiyoruz 


W Kar kış demeden, sırtımızda kamyon doldururuz, mükafatı yaşlanınca bir köşeye atılmak mı olacak? 


Mi Kamyonlara yük çekiyoruz, belimiz sızlıyor, hastane kapılarından gönderiyorlar, M Adım Ali Arslan 65 yaşına geldim, Hâlâ sırtımda semer var. 


bakan, Cumhurbaşkanı, parti başkanları, diyorlar 65 yaşıni bitirenlere maaş bağlayacağız diyorlar. Biz çalıştığımız halde sigortalı olmazken çalışmayanları nasıl sigorta- li yapacaklar? Başka ne deyim . sigortalı olmak istiyorum. 


Abdullah Çetinkaya: Sigortalı olmak istiyoruz 


Abdullah Çetinkaya: 
Ben otuz yıldır seme- 


@ Silahtar bozgununu susmakla örtbas edemeyeceğini anlayan sahte TKP, şimdi ardarda yorumlar yayınlıyor 


yurtsever işçiler, | 


Konya Ereğli 


duzen- Ziya Kanat, seçimlerde izgereken siyaset ve .program konusunda bütün işçilerin görüşlerini tespit etmeye çalışı- 


Geçen Pazar günü senlokalinde yapılan bir toplantıda, İşçilerin grubunun adayı 


"Bizim Ra 
CHP'li sen hazı DİSK yöneticilerine saldırdı 


@ Sahte TKP, 

CHP'nin ve 

DİSK'in Ertürklerin saldırganlığına destek olmasını istiyor 


@ Yorumda, Fehmi Işıklar ve H. Ekinci”den, "her nasılsa DİSK Genel Sekreteri olmuş olan Fehmi Işıklar ve onun adamı Ekinci” diye söz ediliyor 


ümerbank Bez Fabrikasında seçim çalışmaları hızlandı 


Ereğli Sümerbank işçisinin ilkeli birliğini savundu ve şöyle dedi: 

"Birliğimizden korkanlar aramıza nifak tohumları sokarak bizi bölge bölge, ırk ırk ayırdı lar, böl parçala yut politikasını gerçekleş tirmeye çalıştılar, Bu gerçek- 


“Sen sigortasızsın” Üstelik sigortasız çalışıyorum 


rimle yük doldurur boşaltırım. Bugün başıma bir iş gelse çoluk çocuk aç kalır. Hiç bir güven. 
cem: yok. Tabii sigortalı olmak isterim. Biz bölük ola»xak çalışırız. Ben 1948'de İstanbul Yükçüler Demeğine üye oldum. Ve hamallığa başladım. Daha sonra Bah-Bölüğüne girdim. Buraya girmek için 300 lira para verdim 


çekapı 


Yani o zamanın bir ev parası. Çalışamaz duruma gelirsem yerimi satarak malul 


Kimsesizlere aylık bağlayacağız di Başımıza bir iş gelirse 


çalışa 


ni 


yen mebuslar, ne dersiniz hâla sigorlasız mı çoluk çocuğumuz ortada kalacak, bizden gayrı lulacak dalları yok. Bizim bu durumumuzu bilmiyor musunuz? Yoksa birbirinizle çekişmeklen vakit mi bulamıyor sunuz?" 


rim. Eğer satamazsam beş kuruş alamam. Yani durumumuz kötü 1 
ton malı 60 liraya taşıyoruz, yarım 'kg-et parası bile değil. 


Ali Arslan: 
45 yıldır 
halim böyle 


Ali Arslan: 65 yaşın. 
dayım. İki sefer askere alındım. Yani iki sefer künyem okundu: Ali 
Arslan diye, 4 senede bir sağolsun seçim kâgıdı gelir. Ondan sonra- da hiç kimse beni aramaz. Ben bunu bilirim. 
10 nüfusum var, ikisi 
asker, gerisi gördüğün delikanlının eline bakar. 65 yaşında bunlara ekmek kazanıyorum. 
Erzincanlıyım toprağım yoktu şehirde kurtarırım diye düşünmüştüm. 
Aha 45 yıldır halim böyle. 


Dursun Aktaş: 


Karnımızı zor doyuruyoruz 


Dursun Aktaş: Ben 
bu işi 5-6 sene önce 50 
bin liraya satın aldım. 5 
çocuk babasıyım, karnımızı Zor doyuruyoruz. 
Hiç bir güvencemiz yok, sigorta yapsalar çok iyi olur. 


EE. 


ler karşısında bugün daha çok bölünüp kolay yutulur bir lokma haline mi gelmeliyiz, yoksa bunlarla mücadele edip "Yaşasın 1700 işçinin birliği" diye mi haykırmalıyız. Bizler yaşasın 1700 
işçinin birliji yaşasın 
45 milyon halkın birliği 
diye haykırıyoruz. İşçi sınıfının çıkarlarına bölgecilik, grupçuluk, şove nizm, her türden dar grupçuluk ters düşer. Bütün bu anlayışların yıkılmadığı yerde, ilkeli bir birlikten söz etmek'mümkün değildir." 

Yaşlı bir işçi olan 
Cemal Aydilek de yaptığı konuşmada kısa zaman sonra emekli olacağı halde,çalışmalara aktif olarak katıldığını, bunun sınıf bilinçli her işçi için bir ilke olması gerektiğini vurguladı. Bilinçli, dürüst hilekar olmayan bir yol izlenmesini öğütledi. 

Toplantıda konuşan Mustafa Köylü, Sedat Özler, Murat Özsarı, Ahmet Kanat, Celal Berbergi, Şazi Nızrak, Ali Doğançay ve diğer işçiler özellikle "Bölücülüğe karşı tek vücut olarak işçilerin birliğinin sağlanması" için mücadele edilmesini istediler. 

İşçilerin Birliği grubu, şimdiye kadir yapılan toplantılar sonucu, seçimler için tespit et tikleri siyaseti şöyle özetliy orlar 

"Hangi bi lgeden veya partiden olursa olsun, 
1700 işçinin toptan çr 
karlarını savunmak ve bu seçim Çalışması döneminde bölgeciliğe ölümcül darbeler indirmek 

"Kişileri değil yanlış anlayışları hedef almak Hatalı ve işçilerin birliğini bölen görüşleri savunanları ikna, eleştiri, tartışma gibi demokratik, yöntemlerle kazanmaya çalışmak 

"Kitlenin söz ve karar sahibi olması ilke sini gerçekleştirmek Bu nedenle en geniş işçi yıgınına danışmak, onların fikirlerini almak. 

"Çeşitli bölgelerden insanlara değil, bölgeciliğe karşı olmak. 

"Teksif, tim, Ereğli Sümerbank Bez Fabrikası işçilerinin skonomik, demokratik mücadele örgütüdür. Seçimler bittikten sonra, seçimi hangi grup kazanırsa kazansın, sendika tüm işçilerindir. 


İŞÇİ SERVİSİ 


Sahte TKP'nin Doğu Almanya'daki Bizim Radyosu Maden-İş'in 
Demir Döküm yenilgisi üzerine uzun süre sustuktan sonra, meseleyi geçiştiremeyeceğini anlayınca, nihayet yayına başladı. 

Bizim Radyo'nun peşpeşe yayınladığı yorumlarda bir yandan CHP'nin Devrimci Maden-İş'e destek olmaması ve DİSK'in sendikaya cephe alıp Maden-İş'i desteklemesi isteniyor, öte yandan 
DİSK Genel Sekreterine ve bazı CHP'lilere saldırıhyor 

18.12.78 tarihli yorum da 'Bizim Radvo" şöyle diyor: 

"Yiğit metal işçilerinin verdiği savaşı gören her namuslu, ilerici kişi, bazı CHP'li sendikacıların, Şükrü Özbayrak ve Hilmi Güner gibilerinin hangi amaçla yığın ve sınıf sendikacılığına saldırdığını, ya da gerici faşist güçlere onların bu saldırıları ile nasıl yardımcı olduklarını anlayacaktır..." 

",. Metal işçilerine ve onların sendikası olan Maden-İş'e karşı tutum 


Jumbo patronu sürekli işçi atıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) Topkapı'da kurulu 
Jumbo Çatal Kaşık Fabrikasında Patron peşpeşe işçi atıyor. 150 işçinin çalıştığı fabrikada son bir ay içerisinde 70'e yakın işçi atıldı. Görüştüğümüz atılan işçiler, "Patron ekonomik zorluklardan dolayı attığını söylüyor, Biz buna inanmıyoruz. İş yerinde yetkili bulunan sendika Türk Metal-İş Sendikası sorunlarımızla ilgilenmiyor. İşçi atımına bizzat kendisi yardım ediyor. İşveren sendikaya muhalif olan işçileri atıyor" dediler. 


Devrimci Oleyis 
Sendikası ile 
Şehmus Pastanesi 


arasında sözleşme 


imzalandı 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

Devrimci Oleyis Sendikası ile Şehmus Pastanesi arasında uzun süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işçilerin bazı sosyal haklar elde etmeleri ile sonuçlandı, 

İşçilere birinci yıl için 400, 500, 750 lira net ücret artışı, ikinci dönem 
için de 800, 1150, 1400 
lira net ücret artışı sağlandı. Ayrıca kıdem tazminatı 35 güne çıkarıldı. 

Devrimci Oleyis Sendikası Genel Başkanı Adem Sirik toplu sözleşmenin başarıyla sonuçlanmasıyla yaptığı açıklamada Rus uşağı revizyonistlerin, o maceracıların ve patronun bütün engellemelerine rağmen 18.12.1978 tarihinde başarı ile toplu iş sözleşmesinin sonuçlandığını söyledi. 


lara ve 


almak birlik yanlısı olmakla bağdaşmaz. Bunu ilerici yazarlar da aynen böyle söylüyor..." 


ERTÜRK ÇETESİNE 
DESTEK ARANIYOR 


Sahte TKP, daha sonra DİSK yönetiminin ve CHP'nin Ertürk çetesinin saldırganlığına destek olmasını istiyor ve şunları söylüyor ; 

"Sanırız tüm ilerici yurtsever güçlerin eylem ve cephe birliği istemi yönünde gösterilen haklı tepkiler DİSK Yürütme Kurulu için uyarıcı ol muştur. DİSK kendi içinde birliği savunmalı ve birliğini pekiştirmelidir. 
Bu birliği pekiştirmenin yolu DİSK'e bağlı sendikalara karşı yürütülen saldırılara, el altından bazı CHP'li yöneticilerin yürüttükleri bölücü davranışlara ve Maocu saldırılarına karşı açık ve kesin tutum almaktan geçiyor." 

Bizim Radyo, bir gün sonra yayınladığı yorumda ise, Demir Döküm'de yedikleri ağır darbenin de etkisiyle DİSK yöneticilerine ve bazı CHP milletvekillerine şöyle saldırıyor: 


“HER NASILSA 
GENEL SEKRETER 
OLMUŞ OLAN..." 


"Demokratik sendikal çevreler Demir Döküm' deki saldırıları yönetenlere dikkat çekiyorlar. Bildirildiğine göre Ereğli'deki yenilgiden sonra Özbayrak ve adamları saldırılannı Demir Döküm'e yöneltmişlerdir. Onlar Maocularla bunlara yakınlaşan bir kısım goşistlerle bu arada her nasılsa DİSK Genel Sekreteri olmuş olan Fehmi Işıklar ve onun adamı Hüseyin Ekinci ile demokratik özgürlükleri o boğazlamanın şampiyonluğunu yapan sağcı milletvekili ile bırleşmişlerdir." 

Görüldüğü gibi, sahte TKP'liler yayınlarında TKP ve İGD'ye karşı çıkan bazı CHP'li sendikacıları ve milletvekillerini hedef almakta ve CHP içinde bu noktada bir bölünme yaratmak için “sağ sosyal demokrat", “sol sosyal demokrat" terimlerini kullanmaktadırlar. 

Öte yandan Bizim Radyo'nun Fehmi Işıklar ve Hüseyin Ekinci'ye yönelen saldırısının DİSK üst yönetimi içinde de bölünmeler yaratmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Bunu yaparken şimdi-. 
lik taktik olarak Abdullah Baştürk'ü doğrudan hedef almadıkları gözlenmektedir. 


"SAVAŞ YOLU" 
DERGİSİ DE 
CHP İSTANBUL 
İL YÖNETİMİNE 
SALDIRIYOR 


Öte yandan yeni yayına giren "Savaş Yolu" adh dergi Demir Döküm ve Maden-İş konusunda “Bizim Radyo"'nun yorumlarının aynısı tekrarlamakta ve DİSK Genel Sekreteri ile bazı CHP'li sendikacılara ve özellikle CHP İstanbul il yönetimine saldırmaktadır. 


İSTANBUL GELENBEVİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1- İstanbul Fatih Gelenbevi Ortaokulunu 


işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2— Keşif bedeli (40.000. — TL. 'dir. 
3— Eksiltme İstanbul 3. Sayılı Okullar Sa: günü saat 14.00'de yapılacaktır. 
4— Eksiltme şartnamesi müdürlüğümüzde mesai saatleri içerisinde görülebi 


lir. 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) (3.000.—) liralık geçici teminatın okullar saymanlığına yatırılması, b) 1978 yılına ait Ticaret Odası Belgesini ibraz etmeleri, 


c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte 11.1.1979 Perşembe günü saat 14.00 


vermeleri, 


n kışlık yakacak odun satınalma 


ymanlığında 11.1.1979 Perşembe 


verecekleri teklif mektuplarını en geç e kadar ihale komisyonu başkanlığına 


d) Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 


Keyfiyet ilan olunur, 


(Basın. 30094 — 1735) 


İşçi ve memur 


En b 


Hükümetin en büyük savurganlık örneklerinden sadece biri: Seydişehir Alüminyum Tesisleri. Rusların kurduğu bu Tesis Türkiye'nin kaynaklarını israf etmekten başka bir işe yaramıyor. 


TMMOB, 
Akın özdemir için anma toplantıları 

düzenliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
TMMOB Başkanı 
Teoman Öztürk önceki gün faşistlerce öldürülen Ziraat Yüksek Mühendisi Akın Özdemir için bugün bütün işyerlerinde, fabrikalarda ve üretim birimlerinde anma toplantıları- nın düzenleneceğini açıkladı. 

Öztürk, anma toplantısımın bütün işyerlerinde saat 1030'dan 11.30'a kadar süreceğini belirtti! 


MEM-DER, 
Akın Özdemir'in öldürülmesini kınadı 


ANKARA ÖZEL) 
Memurlar Derneği 
(MEM - DER) Genel Sekreteri Nuri Türkeeş dün bir açıklama yaparak Adakobirlik Genel Müdürü Akın Özdemir'in öldürülmesini kınadı. 

Cinayeti nefretle karşıladıklarını belirten Türkeeş açıklamasında şöyle dedi: 

"Cinayetlerin üzerine, Kontrgerilla ve faşist odakların üzerine gidilmedikçe anarşinin önüne geçilemeyecektir. . , 

Hükümet, o anarşinin kaynağı olarak dernekleri görüp baskı tasarıları çıkarmakla anarşiyi önleyeceğini sanıyor. Bu tutum ise Konrgerilla ve faşistlere cesaret veriyor." 


Korutürk, 
İstanbul'a geldi 


İSTANBUL (AA) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) Siyasal Bilimler Fakültesi Tarih Kürsüsü tarafından düzenlenen "Laikliğin 50.Yıldönümü" konulu sempozyuma katılmak üzere dün İstanbul'a geldi. 

Korutürk, Kalender 
Ordu evinde dinlenecek ve yarın düzenlenecek olan sempozyuma katılacak. 


CHP Karşıyaka ilçe yönetimine işten el çektirildi 


HABER MERKEZİ 
CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Doğan Gençoğlu, İlçe Başkanlığın- dan istifa ettiğini açıkldrken, Karşıyaka ilçe Yönetim Kuruluna da dün işten el çektirildi. 
Öte yandan, İlçe başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini dün resmen açıklayan Doğan Gençoğlu, İzmir İl Başkanı Dr. Sedat Akmân ve ekibinin “anti-demokratik ve parti içi demokrasiyi zedeleyen davranışlarına ortak olmak istemediğini" bildirdi. Gençoğlu, Akman'ın yalanlamasına rağmen, Karşıyaka İlçesne ait üye yazım defterinin il evrak dolabına kaldırıldığını, Genel Merkezden gelen müfettişlerin defterleri burada bulduklarını doğruladı. 


SOVYET HÜCUMBOTLARI 
BiR BALIKÇI 


MOTORUMUZU RUSYA'YA ” 


GÖTÜRDÜ 


ANKARA (THA) 
Türkiye Balıkçılar 
Demeği Genel Başkanı Nevzat Ayabakan, bir haftadan beri kayıp olan Yüksel adlı balıkçı motorunun Sovyet hücumbotları tarafından yakalanarak, Sovyet limanların- dan birine götürüldüğünü açıkladı. 

Ayabakan, 11 Aralık günü Ordu'nun Perşembe limanından Sinop'a hareket eden Şevket Yasin 


yönetimindeki balıkçı motoru "'Yüksel'in, uluslararası sularda seyrettiğini, buna rağmen Sovyet hücumbotları tarafın-Ya yakalandığını bildir 
1, 


Dışişleri Bakanlığı yetkilileri balıkçı motorunun aranmasına başlandığını ve olayla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunulacağını söylediler. 


Yunanistan 1981 yılında AET” ye tam üye olabilecek 


BRÜKSEL (AA) 


Yunanistan (Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis, ülkesinin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği konusunda Brüksel'de topluluk yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Bazı zorluklara rağmen, Yunanistan'ın 1981 
yılında toplülüğun tam üyesi olabileceği bildiriliyor. 

Yunanistan, beş yıllık bir geçiş sireci sonunda 


AET üyeliğinin tüm haklarından yararlanmak istiyor. Topluluk yetkilileri ise, bu süreyi yetersiz bularak, özellikle tarım ve işçilerin serbest dolaşımı alanlarında sekiz yıla kadar uzayan bir geçiş dönemi talep ediyorlar. Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, bir sire önce AET'nin 9 üyesine ayrı ayrı başvurarak bu konularda ödün verilmesini istemisti. 


FON KESİNTİSİ YÜZÜNDEN özel Sektörün pamuk ihracatı yapamadığı öne sürüldü 


İZMİR (AA) 

Fon kesintisi yüzünder: özel sektörün pamuk ihraç edemez hale geldiğini öne süren İzmir Pamuk İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Şakir Ataman, fon uygulamaları- nın. kaldırılması yolundaki önerilerinin Ticaret Bakanlığı tarafından ısrarla reddedildiğini söyledi. Bu durumun ihraca- 


t baltaladığını savunan Ataman, "bakanlık bu konuda tamamiyle kooperatifleri devreye sok- 


mak istemektedir" şek- 


linde konuştu. 

Öte yandan dünya pamuk piyasalarında fiyatların düşme eğilimin- de olduğunu da belirten Ataman, satışların geçen yıla göre yüzde 100 oranında azaldığını açıkladı 


İŞÇİ ÜCRETİNİN 15 BİN LİRAYA, İKRAMİYE SAYISININ DA 9'A YÜKSELTİLMESİ ÜZERİNE 


ATAŞ işçileri işbaşıyaptı 


© Sendikave işveren arasında diğer 


konularda da anlaşma sağlanması bekleniyor 


MERSİN (ANKA) 
Geçtiğimiz Eylül ayında alınan grev kararının Bakanlar. Kurulunun üç ay ertelemesinden sonra işverenle sendika arasında yapılmakta olan görişmelerin olumlu aşamaya girmesiyle ATAŞ işçileri işbaşı yaptı, 

Son birkaç gündür yapılmakta olan görüşmeler sonunda ATAŞ yöneticileri, sendikanın birçok kararını kabul etti. Buna 
göre, asgari işçi ucreti 10 
bin liradan,15 bin liraya, 


ikramive savısı da 9 a yükseltildi. Diğer anlaşmazlık konuları üzerinde 


de anlaşma sağlanması bekleniyor. 


Öte yandan, Haziran ayından bu yana yüzde 
60 eksik kapasite ile çalışan ve üç gün önce üretimini durduran refineride günlük üretimin 70 
bin varile yükseldiği belirtildi. Buna rağmen, ATAŞ 
rafinerisinin yüzde 70 
kapasite ile çalışmakta olduğu açıklandı. 


ATILLA ONUK BERAAT ETTİ 


ANKARA (THA) 


Döviz kaybına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Atilla Onuk ve eski yönetim kurulu ü 


yeleri beraat ettiler. 


Onuk'un Genel Müdürlüğü sırasında ücretini yurtdışına transfer ettiği iddiasıyla açılan dava- ya dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bakıldı. Mahkeme iddiayı yerinde görmeyerek Omuk ve arkadaşlarının beraatine karar verdi. 


Başbakan Ecevit, İsveç y 


di Fotoğrafta Ecevit, İsveç Başbakanı Ullsten le gö 


@ Maliye Bakanı 1979 yılında memur 


maaşlarının artırılmayacağını söylerken, Hükümet milli kaynaklarımızı israf ediyor 


© Sadece Seydişehir v 


e İsdemir 


tesislerindeki zarar işçi ve memurlardan zorla kesilen tasarrufun kat kat üzerinde © Bir Ftibank yetkilisi “Hükümetin, Seydişehir tesislerinin genişletilmesi için Sovyetlerle yaptığı anlaşma tam bir 


kaynak isratıdır” 


Seydişehir'de 110 milyon dolar 


borca girerek atıl bir kapasite yaratılıyor. 


Öte yandan Türkiye 


heryıl dışarıya 


alüminyum için 75 milyon dolar ödüvor 


e tkilileriyle yaptığı şm 


lüy or. 


ren tasarrufa zorlanırken L mm ; Aay uyuk savurganlığı 

hukumet 


yapiyor 


HABER MERKEZİ 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu önceki gün Bütçe Karma Komisyonunda 1979 yılı bütçesini sunarken "enflasyonun önlenmesi için bütçede tasarruf tedbirlerinin o öngörüldüğünü" açıkladı. Müezzinoğlu, aynı konuşmasında, bu tedbirlerin bir parçası olarak önümüzdeki yıl memur maaş katsayılarının (o artırılmayacağını söyledi. Hükümet daha önce de toplumsal anlaşma yoluyla işçi ücretlerini dondurmuştu. 
1979 yılı bütçesi ve 
4. Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen harcamalarla ilgili olarak 


görüşlerine başvurduğumuz bir Etibank yetkilisi, "Hükümet, dar gelir- 


elerde, birçok konuda anlaşmaya vardıklarını söy le- 


Başbakan, gezisinin son durağı Finlandiya'da 


Ecevit: Türkiye'deki 


bolüc 


TUT ug EE 


Ortadoğu dısı 


güçler kışkırtıyor" 


ABDULLAH GÜRGÜN' STOCKHOLM'DEN 
BİLDİRİYOR 
Baş bakan Bülent Ecevit İsveç'teki temaslarını tamamlayarak dün Finlandiya'nın baş kenti Helsinki'ye geçti. Burada iki alacak olan Başba- 
22 Aralık Cuma günü 
yurda dönecek 
ECEVİT'İN 
İSVEÇ'TEKİ BASIN TOPLANTISI 


Ishak- 


ve 


Başbakan Ecevit, veç'teki temasları kında bilgi vermek çeşitli görüşlerini açıklamak üzere bir de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının yapılacağı binanın önünde az sayıda Kıbrıslı ve Rızgari taraftarı Kürtler tarafından protesto edilen Ecevit, toplantıda Türkiye' nin ekonomik durumu ve anarşik olaylar” konusunda gazetecilere bil- 


Roja Velat gazetesinin pika kartonlarına, polis elkoydu 


ANKARA (ÖZEL) 

Roja Velat dergisi sahibi Mustafa Aydın basına yaptığı açıklamada 14 
Aralık günü kendisinin ve derginin opaketlemesine yardımcı olacak bir grup işçinin kanunsuz olarak gözaltına alındığını bildirdi. 

Aydın, derginin baskısı başlamadan EMAŞ matbaasına giren polislerin derginin pikaj kartonlarıyla, fotoğraflarına el koyduktan sonra, matbaa montaj teknisyeni Mahir Öztürk, 10 işçi, derginin büro görevlisi ve kendisinin gözaltına alındıklarını açıkladı. 


gı verdi. Yabancı basın mensupları da Başbâkana çeşitli sorular sordular, 

Türkiye'de Kürtçe" 
nin neden serbestçe konuşulmadığı ve Kürt dilinde basılan kitapların neden serbetçe satılmadığı somsuna Ecevit “Türkiye'de hiçbir dil yasaklanmamıştır. Yaşadıkları bölge oldukça geri kalmış bir bölgedir. 
Bu mesele Orta Doğu ülkeleri dışındaki bazı devletler tarafından karış tırılmaktadır" dedi 

Bu cevap üzerine İsveç teki Sovyet yanlısı partinin yayın organının muhabiri "Bu devletler hangileridir, açıklar mısınız?" şeklinde bir soru yöneltti. Başbakan bunun üzerine "böl ve yönet politikasını kim izliyorsa, onlardır. Bu soruyu size sorduranlardır... 
şeklinde cevap verdi. Bu cevabın toplantıyı izleyen gazeteciler tarafından desteklendiği görül dü. 

Ecevit, Süryanilere siyasi bir baskı olmadığını, Süryanilerin, İskandinav ülkelerinde çalışabilmek için baskılardan bahane olarak sözettiklerini öne sirdü ve yurttaşlarımız arasında etnik nedenlerle bir ayrım yapılmıyor" dedi 

Türkiye'de komünist bir partinin yasaklanmasının nedenini ise, güçler dengesinin böyle bir or tama bugüne kadar yer vermediği şeklinde açık- 


layan Ecevit partisinin çoğulcu (o demokrasiden yana olduğunu, parla- 


mentoda çoğunluk sağladıklarında böyle bir ortam sağlamaya çalışa caklarını" söyledi 


Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne yaklaşması, devlet adamlarının Rus ya'yı ziyaretlerinin yo 


ğunlaşması ve yapılan anlaşmalarla ilgili soruyu ise Dışişleri Bakani Gündüz Ökçün "izlenen denge politikasında bu tür ziyaretler normaldir" diye cevapladı. 


Başbakan Atom sant ralleri konusunda ise İsveç'ten devamlı uranyum sağlama güvence istediklerini, bu anlaşmanın henüz imzalanmadığını, meselenin önümüzdeki günlerde açığa çıkacağını belirtti. 

KIBRIS'TA 

GÖRÜŞMELER č 

BAŞLAMAYA 
HAZIRIZ 


Kıbrıs meselesiyle ilgili bir soruyu cevaplayan Ecevit, "Ada Türklerinin güvenliği sağlanır sağlanmaz askeri bilikleri çekmeye hazır oldu klarını" belirterek 


Kıbrıs, konusundaki görüşmelere başlamaya her an hazır olduklarını da sözlerine ekledi 
Başbakan Bulent Ecevit, basın toplantısında Lahey Adalet Divanının, Ege Kıta Sahanlığı konusundaki kararına da degindi. Ecevit, kararın Türkiye ile Yunanistan" 
a sorunun çözümü için “ciddi müzakere hevesi vermesi gerektiğini belirterek: "Türkler ve Yunanlılar başbaşa kaldıkları zaman sorunlarını çok daha kolaylıkla hallediyorlar"' dedi. 

ECEVİT 
FİNLANDİYA'DA 
Başbakan Ecevit ve 

beraberindeki Heyet, İsveç'teki temaslarını tamamlayarak, dün Fin- 


landiya'nın Başkenti Helsinki'ye geçti. Ecevit, Finlandiya Cum- 


hurbaşkanı Kekkonen tarafından kabul edildi 


Akşam da Başbakan 
Kalawi oSorsa'nın onuruna verdiği yemekte bir konuşma yapan Ecevit, “Türkiye, özgücüne daya- 


nabilme oranını hızla 

yükseltmeye kararlıdır" 

şeklinde konustu. 
Konuşma- 


sında Kıbrıs sorununa da değinen Ecevit, "'Komşumuz Yunanistan'la aramızdaki sorunları gidermek ve Kıbrıs sorununa hakça bir çozümgetirmek için olumlu girişimlerde 


bulunduklarını" öne sür- 


dü 
KÜLTÜR ANLAŞMASI İMZALANIYOR 

Türkiye ile Finlandiya arasındaki resmi görüşmelere bugün başlanıyor. 
Görüşmelerde, metalürji, orman ürünleri, kağıt ve şeker sanayii konularında işbirliği olanaklarının araştırılacağı bildiriliyor. 
Finlandiya tarafından sağlanan çeşitli proje kredileri konusunda da görüşmelerde bulunulacak. Öte yandan, iki ülke arasında bir kültür anlaşmasının imzalanması bekleniyor. 

Türkiye ile Finlandiya arasndaki görüşmelerin sonuçlanmasından sonra, Ecevit ve beraberindeki Heyet, 22 Aralık Cuma günü Türkiye'ye dönmek üzere Helsinki'den ayrıla - caklar. 


Apaydın, avukatların görev yapmasının 


engellenmesini protesto etfi 


İSTANBUL (AA) 
İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, dün yaptığı bir açıklamada, Avukatların görevleri sırasında polis tarafından engellenmesini ve saldırı- da bulunulmasını protesto etti 


tasarrufa en büyük kendisi ya- 


lilerı cebren 

zorlarken, 

savurganlığı 

pıyor" dedi. 

SAVURGANLIĞIN EN 

ÇARPICI 
ÖRNEKLERİNDEN 
RİRİ 

Bu Savuıyanlıgın en çarpıcı örneklerinden birisinin Sovy etler'in kurduğu Seydişehir Aliminyum Tesislerinde ortaya çıktığını belirten yetkili "sadece bir yatırımdan uğranılacak zarar, halkın zorla elindekinin alınmasıyla sağlanacak tasarrufun kat kat üzerindedir" * Bilindiği gibi hükümet Seydişehir Alüminyum Tesislerinin kapasitesinin 
400 bin tona çıkarılması 
için Sovyetler Birliği ile bir anlaşma imzaladı. Tesislerde üretilecek 400 
bin ton alüminanın ancak 
240 bin tonu Türkiye'de 
işlenerek aliminyum haline getirilecek, geriye kalan 160 bin ton alümina ise Rusya'ya borç karşılığı verilecek. Çok yüksek bir maliyeti olmasına rağmen Rusya bu alüminayı dünya fiyatlarının yarısına kapatıyor Böylelece Türkiye hem işlemediği halde fazladan 
160 bin ton alümina üretmeye zorlanıyor, hem de bundan ağır zarara uğruvor. Bir yandan da ihtıyaç karşılanmadığı için dışardan alüminyum alıyoruz. Bu yüzden 1978 yılında dışarıya 75 milyon dolar döviz ödedik. 

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz bir Etibank yetkilisi şunları açıkladı: 

ETİBANK 
YETKİLİLERİ 
AÇIKLIYOR 


sw “Durumaaçıkçaüilâ- 


da. Ya 400 bin ton alüminanın hepsinin işlenebileceği kapasitede alüminyum tesisi kuralım, ya da 240 bin ton alüminyum işleme kapasitemiz varsa, bu tesisin ihtiyacı kadar alümina üreten bir tesis kuralım Neden hiçbir işe yaramayan atıl bir kapasite yaratılıyor? Neden sadece Sovyetler'in alüminyum fabrikalarına ham madde üreten atıl bir tesis için milyarlarca lira borçlanılıyor.? Bu yüzden neden her yıl dışarıdan alınan alimin: 
yum için milyonlarca dolar döviz harcanıyor? 
Bu savurganlık değil de ne? Bu tesisler için Türhiye tam 110 milyon dolar borçlanacak. Seydişehir ve İsdemir için önümüzdeki yıl Sovyetlere tam 58 milyon dolar borç ödenecek. Bu milli kaynaklarımızın israfın- dan başka birşey deği Moskova'daki görüşmeler sırasında Etibank yetkililerinin Sovyetler- den Tesislerin kapasitesinin 400 bin ton değil 
240 bin ton olmasını istediklerini, ancak Sovyet yetkililerinin "elimizdeki standart projeler böyle" diyerek teklifimizi red dettiklerini, projelerle isteklerimize uygun bir değişikliğe yanaşmadıklarını açıklayan yetkili sonunda Rusya'nın bu anlaşmayı Türkiye'ye kabul ettirdiğini söyledi. 
KAYNAKLARIMIZIN YAĞMALANMASI 
Etibank yetkilileri son olarak şunları söyledi: "Sovyetler'in bu te ler için istediği proje ücreti dünya fiyatlarının çok üzerindedir. Mosko va'daki görüşmelerde Eltibank yetkilileri bu fiyalın makul bir seviyeye indirilmesini istediler. Sovyetler buna yanaşmadığı gibi, tesislerde kullanıla cak 20 bin ton konstrük siyon çeliği bedelinin dövizle ödenmesini islediler. Döviz sıkıntısı içinde bulunan Türkiye'ye istedikleri şartları kabul ettirebilmek için açıkça şantaj yaptılar. Ekonomiyi süper devletlere bağlayan hükümet de onların bütün dediklerini kabul etti İşte savurganlık budur. 
Buhranın sebebi de budur. Ekonomi bir kez IMF'ye Rusya'ya teslim 


edilirse, sonuç olarak kaynaklarımız „ böylesine yağmalanır. Sadece 


Seydişehir'de bu yüzden uğranılacak zarar, halkın zorla elindekinin alınmasıyla sağlanacak zararın kal kat üzerindedir." 


 Hariçten gazel okuyanlar 
Doğan Yurdakul 


İranlı Yüksek Öğrenim Kültür Dernegi temsilcileri önceki gin Ankara'da düzenledikleri ba- 


sın toplantısında çok önemli açı 


lar. 


Carter'n "alçaklar" 


, Brejnev'in 


alar yaptı- 


> 


serseri ve gerici güruhu dediği milyonların, iki Siper devletin tehdit ve tertiplerine boyun 


eğmeyeceğini söylediler. 


Şah ve sülalesinin, eski Başbakan ve bazı bakanların, yüksek rütbeli subayların, eski Savak Başkanının yaptıkları döviz kaçakçılıklarını, Iran Merkez Bankası memurlarının raporlarına 


dayanarak açıkladılar. 


İranlı öğrencilerin açıklamalarına göre, Şah rejiminin zindanlarında bulunan siyasi tutukluların sayısı 150 bini aşıyor. Bu tutuklulara, ke mik testeresi, ızgara ocağı, erimiş mum küvetleri, havalı iğneler, matkaplar ve elektrik şokla- 


n ile işkence yapılıyor. 


Basın toplantısında İran'da tezgahlanan korkunç bir tertipten sözedildi. Açıklamaya göre, son ginlerde İran'da altı bin kişilik toplu bir tutuklama yapılmıştır. Aynca, "Evin zindanı" denilen mağarada da Kimlikleri bilinmeyen, fakat son mücadelelerde sivrilmiş önder kişiler oldukları bilinen binlerce tutuklu vardır. Düşünülen oyun, Şah'ın İran'dan kaçarken Evin zindanıngakileri katletmesi, Şah'ın yerine gelecek olanların da, tutuklanan 6 bin kişiyi, "Evin zindanındakileri serbest bıraktık” diyerek sempati toplamaya çalışmaları. İranlı öğrenciler, bu tertibin açığa çıkarılması için Türkiye kamuoyundan destek istediler. 


CİS örgütüne bağlı öğrencilerin basın toplantısında yapılan en önemli açıklamalardan biri 


de, Rusya'nın, 


İran sınırına 20 bin kişilik bir 


milis kuvvet’ yığdığı, bu kuvvetlerin başında da- 


h 


önce Rus 'a'ya kaçmış bulunan Sovyet işbir. 


likçisi Gulam Yahya'nın bulunmasıy dı. 


İran'ın Rusya'nın müdahale tehdidi altında bulundu gunun açıKanmasıyla birlikte, basın toplantısında ilginç bir olay cereyan etti, 


Hürriyet gazetesi foto muhabiri Vecdi Başkesik söz aldı. Sovyetler Birliği ve Tudeh partisi ile ilgili söylenenlerin İranlı öğrencilerin kişisel 


görüşleri 
Tudeh partisi, 
Rusya da 


en söyledi. Başkesik'e göre, ran işçi sınıfının temsilcisiydi, İran halkına yardım 


etmekteydi! 


Rusyacı Tudeh Partisi, aynı şu Doğu Berlin deki sahte TKP gibi, İran halkıma hariçten gazel okuyanların partisi, Daha geçenlerde Avrupa' nın "adı açıklanmayan" bir başkentinde bir bildiri yayınlayarak, İran halkını “sükunete'kpağr 


ran parti. 


İran'lı öğrenci temsilcilerinin basın toplan- 


tısında Rus yanlısı Tudeh'in övgüs 


nü yapan 


Başkesik'in "hariçten gazel okuması” ise, iyi ce gülünç bir durum yarattı. 


Bu durum üzerine toplantıyı izlemekte olan Hürriyet muhabiri açıklama yapmak zorunda kaldı. Foto muhabirinin söylediklerinin onun 


kendi kişisel görü 


şleri olduğunu ve bu sözlerin 


Hürriyet gazetesini bağlamayacağını açıkladı. 


Aslında Hürriyet gazetesinde kişisel görüşleri İran halkı için "Rusya hesabına hariçten gazel okumak” .anlar olduğu gibi, "Amerika hesabına hariçten gazel okumak” olanlar da var. 
Metin Toker, Salı günü Şah'a bazı tavsiyelerini yazdı. Toker, Şah'a tavsiye olarak, "idareyi 


Amerika'da eğitim 


görmüş olan subaylara 


bırak ve kaç" diyor. Toker'e göre, Şah böyle yapmazsa, Amerika İran petrollerini kaybede- 


cek! 


Yani; hariçten gazel okuyan okuyana. İran için söylediklerine bakm, Türkiye için ne dü-' şündüklerini de anlarsınız. 


- Ataöv: “Ordunun, siyasal yaşama karışmasına karşıyız” 


ANKARA (ÖZEL) 
Mecliste toplanan AP Grubunda anarşi, hayat pahalılığı konuları görüşüldü. Grupta söz alan milletvekilleri son olayları ve bu olaylar karşısında hükümetin tutumunu eleştirdiler. 


AP Antalya Milletvekili İhsan Ataöv de geçen hafta AP Grubunda yaptığı konuşmanın basına yanlış yansıdığını, bu ko- 


nuşmasında Genel Kurmay Başkanı ve orduyu, 


Hükümete müdahale etmeye çağırmadığını belirtti. Ataöv AP ola- 


rak askeri yönetimlerin her zaman karşısında olduklarını 1960 ihtilali ve 12 Martin en büyük acılarını partisinin çektiğini, bu nedenle hiç bir şekilde ordunun siyasal yaşama karıştırılmasını desteklemeyeceklerini sözlerine ekledi 


mee 


Başdoğan: Traktör alım ve satımlarında, çiftçileri koruyucu yasalar yetersiz” 


ANKARA (AA) 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürü Avni Başdoğan Oo Türkiye'nin tarım alanında görülen traktör o ,savurganlığına son verici önlemlerin alınmakta olduğunu bildirdi ve çiftçilerin ziraat işlerinde ortak tarım alet ve makine kullanılmasını öngören projenin hazırlanmakta olduğunu ve gelecekte uygulamaya geçileceğini söyledi. 
Traktör sayısının çok olmasının enflasyon ve 


darboğaz yarattığını iddia eden Başdoğan, gerek yerli üretim ve 


gerekse ithalat program- 


larında ülke gereksinmelerine göre, traktör güç grupları dikkate alınmadığından, bu konuda büyük bir savurganlık yaratılmıştır" dedi. 
Tandoğan, gerekli ön çalışmaların yapılması ve projelerin Oo uygulanması halinde, dışarıya ödediğimiz dövizle en azüç traktör fabrikasının kurulabileceğine dikkat çekerek daha sonra şunları söyledi: "traktör alım ve satımlarında çitfçileri koruyucu önlem ve yasalar yetersizdir. Bu yüzden çiftçiler, gerçek değeri- nin çok üstünde ödeme yaparak traktör alabilmektedirler." 


21 Aralık 1972 


Olaylar 


Sovyet din adamı 


.Görüşler...Dergiler...Ola ylar. 


~v 


Babahanof'un i İslamiyetle ilişkisi 


mize gelen ve "Sov. 
yetler Birliği'ndeki 
Orta ve Kaza 


Müslümanlarıini Lideri" olarak tanıtılan Babahanof, yaptığı basın toplantısında bol bol Sovyetler Birliği'ndeki vicdan özgürlüğünden sözetmisti. "Ufuk" gazetesi 
480. sayısında Baba nof'un ziyaretiyle ilgili olarak, "Kazakistan dini liderine bol bol 
Rus propagandası yaptırıldı"'gını yazdı. 
"Yeniden Milli Mücadele" dergisi de, 463. 
sayısında, "Babahanof 
Rus uşaklarından başkasını kandıramaz" 


başlığıyla yayınladığı yazıda şunları 

"Türkiye'ye (gelen Babahanof'un ajanlıktan başka bir görevi olmayıp, İslamiyetle: de ilişkisi yoktur, O kadar ilişkisi yoktur ki; Babahanof, bir mescide nasıl girileceğini bile bilmemektedir. İlahiyat Fakültesini ziyareti sırasında, okulun mescidine ayakkabılarıyla girmesi bunu o göstermektedir. 
Herhalde (o Babahanof, İlahiyat öğrencilerinin şiddetli o protestosuna uğrayınca, devirdiği çamdan çok, Kremlin şeflerinden yiyeceği parpıyı düşünerek üzülmüş olmaldır," 


Novosti Ajansının yorumu 


Sovyetler Birliği Novosti Ajansının Türkiye ile ilgili bir yorumunu, "Yürüyüş" dergisi 
192. sayısında yayınladı. "Yürüyüş"' Nevosti Ajansının yorumu hakkında şunları yazıyor: 


“Türkiye ile IMF arasındaki ilişkiler Sovyetler Birliği basınında da yorumlara konu oldu. Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veren Sovyetler Birliği'nin basını, Türkiye ile kapitalist Batı ülkeleri arasındaki ilişkileri de yakından izliyor. Geçtiğimiz hafta 
APN (Novosti Basın Ajansı) tarafından bir yorumu yayınlanan İ. 
Ugolkov, IMF'nin Türkiye'ye karşı 'tutsaklık koşulları' koymaya çalıştığını belirterek, hunun Türkiye - IMF ilişkilerinin çıkmaza saplanmasının nedeni olduğunu anlattı," 


"Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştiril- 


mesine büyük önem veren" Sovyetler Birliği" nin, bu isteğinin altında, başka "tutsaklık koşulları" yatıyor olmasın? "IMF Türkiye' 
ye tutsaklık öneriyor" diyen "Yürüyüş" yok. 
sa, ülkemiz üzerinde denetim kurabilmek için, yoğun .çaba sarfeden Sovyetler Birliği'nin, "bağımsızlık" önerdiğini mi sanıycr? 


yazdı: 


Kaddafi ve bizimkiler 


M. Şevket Eygi "Büyük Gazete"'nin 119 .sa- 


sayıda, 


yayınını 


“Bugünün genç nesli elbette bilemez. Yaşı elliye ulaşmış ve geçmiş olanlar, şimdiki SOL'un borazanı haline gelmiş olan Cumhuriyet gazetesinin NAZİ propagandacısı, aşırı Hitlerci olduğunu çok iyi bilirler. Hitlerci olmak demek önce komünizme sonra da siyonizme karşı olmak demekti. 


dergisi, Ni- 


düşmanı gazetesinin 


övüyor: 


Cumhuriyet gazetesinin, günümüzün yeni Hitler'i Brejnev hakkında söyledikleri bir yana, "Turan'cılar faşist Hitler'i övüyorlar, Aynı dergide, MHP Genel Başkanı 


Türkeş de, 


veriyor. 


"Cumhuriyet gazetesi de 2.nci dünya harbinde aşırı bir komünist gazete 
General Emin Erkilet, Peyami Safa Mirza Bala, oğlu vs, gibi gerçekten milliyetçi antikomünist 


başlığıyla bir başyazı yazmış. Hitler hayranlığı, ne kadar gizlenmeye , çalışılırsa çalışılsın, kendini yine ele 


Görüşler... 


- Hitler hayranları 


"Kavgamız Turan" 
hal Atsız'ın ölümünün 3. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı özel Cumhuriyet bugünkü çizgisini eleştirerek, eskiden “aşırı bir Hitlerci olduğunu" söylüyor. Cumhuriyet'in o günkü ve ve Hitlerciliği 


idi. Kadrosunda 


Prof, Fahri Fındık çi- 


kişiler vardı," 


"Birleşmek zamanı" 


REVİZYONİSTLERİ İLGİLENDİREN 
ÜLKEMİZDEKİ 

SOVYET ÇIKARLARI 


hükümetinin 
Birliği'ne karşı izlediği teslimiyet- 


Ecevit 
Sovyetler 


ve verdiği ülkemizdeki 
Sovyet yanlısı revizyonistleri sevindiriyor. 
Öte yandan, bunu yeterli bulmuyorlar. Sovyetler Birliği'ne daha da fazla ödün verilmesi- 


çi tutum ödünler, 


yısnda Kaddafi'yi eleştiriyor. "Bizdeki Kaddafi hayranları"'ndan da sözeden Eygi şunları 


yazıyor: 


"Kaddafi kültürsüzlüğün kurbanıdır, ama 


iktidar 


nimetlerinden 


faydalanarak vurgun 


vurmamıştır. Bizdekiler ise, İslam'ı alet ederek kısa zamanda dehşetli vurgunlar vurmuş, mültimilyoner olmuş, avami tabirle köşeyi dönmüşlerdir. Bu yüzden paranın kalkmasını hiç 


mi hiç istemezl 


üslümanlar yaşlı ve dindar Kral 


İdris'i çokı arayacaklardır. Küba diktatörü ve Afrika'da müslüman kasabı Castro domuzunu 


kucaklayıp öpen 


ve'9*Kardeğini" adamdanhayır gelmez." 


diyen bir 


"Politika”yı batıran sahte TKP'liler haftalığa düştü 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İSTANBUL GÜMRÜK MUHAFAZA BA ŞMÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

iz Başmüdürlüğümüze bağlı ÇANAKKALE GÜMRÜK MUHAFAZA Mü- 

DÜRLÜĞÜ Binasının elektrik onarım işi 2490 sayılı kanunun 3 1.nci maddesi- 

ne göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2— İşin Keşif bedeli 39.497.00 TL olup geçici teminatı 3.000 -Liradır. 

3— Eksiltmesi ÇANAKKALE GÜMRÜK MUHAFAZA MUDÜRLÜĞÜN' DE 9/OCAK /1979 GÜNÜ SAAT 11.00'de yapılacaktır. 

EKSILTMEYE GİREBİLMEK İÇİN a) Müracaat dilekçeleri ile birlikte, eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarı- 


nın yarısı kadar, bir işin kabulünü ni ibraz suretiyle Vilayet Bel, 


komisyonumuza vermeleri lazımdır. 
4— İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden önce bir saa: evvel makbuz kanlığına vermeleri şarttır. 
5— Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
6— İhale Dosyası ÇANAKKALE GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜ-ĞÜ'NDE Görülebilir. 


DOĞU PERİNÇEK 
Bozkurt Efsaneleri ve 


-Turancılığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele- 


X 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesi- ge Komisyonundan alacakları yeterlilik belgesini 


mukabilinde Komisyon Baş- 


(Basın: 30037 - 1734) 


Gerçek 


12,5 lira 


ni isteyerek hükümeti eleştiriyorlar. Bunlar- dan biri de TSİP yanlısı "Kitle" dergisi, 239, sayısmnda şöyle yazıyor; 


“Böylelikle Ankara tam anlamıyla bir girdabın içine girmiştir. Kendi jeopolitik konumun- dan yararlanma makyavelciliğini uzun süre sürdürmeye olanak yoktur. Böyle bir politika ile Ecevit'in iddia ettiğinin tersine yumuşamaya katkı getirme olanağı da yoktur, Türkiye'nin NATO ve genel Batı ititfakı içindeki işlevini arttırarak sosyalist sisteme (kastedilen Sovyetler Birliği'- dir) karşı yumuşama konusunda güven verilemez. Bütün bu manevralar ve zaman zaman Batı'ya yöneltilen blöf yol- lu serzenişler, eninde sonunda gidip emperyalistlerden birtakım 


lanın borçluya ait icra Memurluğunda açık 


lama Müdürlüğünün sayılı imar durumu belgesinde Bina yüksekliği 6,50m, bina derinliği azami 20 m., önbahçe, yanbahçe, arkabahçe mesafeleri 5.00 şer metre ve ayrık nizam şeklinde inşaata müsaade edildiği bildirilmiştir. 
Gayrimenkulün evsaf ve kıymeti: Satılacak bahis konusu taşınmaz: Bakırköy, Atışalan köyü, Köybatr- 


sı mevkiinde, 


olarak bırakılmıştır, iki 
60 M2 civarında 


çıkmazsa ençok artıranin 


aittir. Birikmiş vergiler 


caklardır. 


12.12.1978 


Bakırköy 1. İcra Memurluğundan Gayrimenkul Açık Artırma İlanı 


tur, arsa dahilinde muhtelif yaş ve ğaç mevcuttur. Taşınmazın mevkii, imar durumu, köyün hemen içinde sayılması ve kiymete müessir bütün faktörler gözönünde tutularak bugünkü emsal alım, satım rayicine göre arsanın M2 sine (900.00.-) lira ve içindeki binalarla birlikte arsanın tamamına (3.036. 
000.00.-) lira, borçlunun satılacak olan 160/2440 hissesine (199.040,00.-) lira kiymet takdir edilmiştir. 

Satış Şartlar: l- Satış 22.1.1979 Pazartesi günü saat 10.00-10.30 arasında Bakırköy 1.cı İcra Dairesin- de açık arttırma suretiyle yapılacal tahmin edilen kıymetin %75 şini ve rüçhanlı alacaklı lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle-alıcı 


'ödünler' koparmak hayalciliğiyle onların kucaklarına daha fazla düşmeyi getirir. 


“Sosyal demokrasi bu tehlikeli politikasın- dan ve kaypak konumundan ,hızla uzaklaşmadığı takdirde, ne yumuşama sürecine katkı getirebilecek, ne de dolayısıyla sosyalist sistemeden (yani Sovyetler Birliği'nden) umdugunu bulacaktır." 


Hükümet, Sovyetler Birliği'nden "umduğunu" bulabilmek için ne yapmalı? 
Sovyetler'in bütün isteklerini yerine getirmeli, İşte, o revizyonistlerin demek istedikleri bu. 
Çünkü onları, ne ülkemizin ne de halkımızın çıkarları zerrece ilgilendirmiyor. Onları ilgilendiren, Sovyetler Birliği'nin ülkemizdeki çıkarları. 


978/1878 Es. 


Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Bakırköy Atışalan köyü, Köybatısı mevkiinde kain 21 pafta, 663 parsel sayılı 2440M2 miktarlı tar- 
160/2440 hissesi Bakırköy 1.cı 


arttırma Suretiyle satılarak 


16.10.1978 gün ve 47/1076 


ün nihayet tarafındaki ilk sağ tarafında Atışalan istikametine giden stablize yolun sağ 
taraf köşesindeki 21 pafta, 663 parsel sayılı ve 2440 
M2 miktarlı tarladır. Arsa dahilinde yekdiğerine bitişik biri iki katlı, diğeri tekkatlı olan iki bina mevcut olup, tekkatlı binanın borçluya ait olduğu tespit edilmiştir. 
İnşaat sahası takriben 50 M2 civarında olup, üzeri teras katlı binanın inşaat sahası ise 


olup elektrik ve su mevcutinste 10 kadar a- 


Bu artırmada 


taahhüdü baki kalmak şartı 


ile 1.2.1979 Perşembe günü saat 10.00-10.30 arasında aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geç mesi şartı ile en çok artıranı ihale olunur. 

2- Artırmaya iştirâk edeceklerin tahmin edilen kıymetin 7o10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde yirmi günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masrfları alıcıya 


satış bedelinden ödenir. 


3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (ilgi liler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dak remize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- 


4- Satış bedeli hemen veya verilen müħet içinde ödenmezse İİK.nun 133.cı maddesi gereğince ihale fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 

6- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklarını, başkaca bilgi almak isteyenlerin 978/1878 Esas sayılı dosya numarasiyle Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 


Bakırköy l.cı İcra Memur M. 


Enver Kamış 
(Basın: 8900-1737) 


Kamulaştırma Ilanı Karayolları Istanbul Çevre Yolu vë Boğaz Geçişi 17. Bölge M 


Aüdi 
AJUU 


Yeniden yapılacak İstanbul Çevre Yolu ve Boğaz Geçişi güzergahına rastlaması dolayısiyle Piyalepaşa - Kasımpaşa Do layan ek kamulaştırma Km. (2 - 818 - 3- 348) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adma kamulaştırılan taşınmaz mal 


Diğerleri hakkında gerekli kanuni işlemler yapılacaktır. 

Dava vukuunda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tevcihi icabeder. 

İlgililere tebliğ makamına kaim olmak üzere 6830 sayıl kanunun 19 ncü maddesi gereğince ilan olunur. 

6830 sayıh kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası gereğince İmar İskaı. Bakanlığının 18.9. 1978 gün ve H -06 - 02: 340131301 - 
imar planına işlenmiş olduğundan Karayolları Genel Müdürlüğünün 21.9.1978 gün ve 2983 sayılı yazılarına 


İLÇESİ: BEYOĞLU 
Mahallesi : Küçükpiyalepaşa, Sururi, Hacmahmet, Hacıhüsrev. 


‘Sıra Pafta Ada Sahibinin Kamulaşımiua No. No. No. Adı Soyadı Cinsi ve M2 si y 197 1166 Hıdır Bildirici 36/100 Arsa: 20.00 


Mehmet Ali, Çekiç 25/100 Avram Alberk İlel 39/200 


Davit İlel 39/200 
2 198 1168 51 (4) Hasan Koçoğlu 
Cafer Koçoğlu " " Arsa:257.75 
Cemal İsmail Koçoğlu Müt. Cüz. 
919962/10598560 


Mehmet Koçoğlu 1626122/ Fethi Koçoğlu 813061/21197120, Aliye 809330/10598560, Zehra 309330/10598560 


Hasan Koçoğlu 1626122/10598560 Arsa: 100,00 Cafer " 1626122/ " 


Mehmet İsmail Koçoğlu 919962/10598560, Mehmet Koçoğlu 1626122/10598560, Saime Yuvakuran 766635/10598560, Bahriye Koçoğlu 1788815/ 10598560, Cemile Koçoğlu 813061/21197120, Ayşegül Koçoğlu 813061/21197120, Birsen Kavuncu 813061/21197120, Abbas Fethi Koçoğlu 


813061/211971 20, Aliye 309330/10598560, Zehra 309330/10598560. 


4 199 1174 20 Faika Akyar Arsa: 22.00 26.400.00 TL. 
5 199 1174 21 Faika Akyar 5/20 Arsa: 22.00 26.400.00 TL. 
Zeki Akyar 3/20- Abdurrahim Akyar 3/20 Hayriye Akyar 3/20 
Fatma Saime Akyar 3/20 Abdurrahim Akyar 3/20 
6 199 1174 25 Şahinde Yürüyecek 120.00 — 144.000.00 
7 199 1174 1 Yanko 1065/23220 Arsa: 173.00 — 207.600.00 TL. 
Salih Çapalar 5448/28220 Saya 1065/ " O, Kayaş 6526/28220, Vangel 526/23220, Vanetite 526/ 23220, Dino 1054/23220, Hiristo 1054/28220, İstavri«1054/28220, Nitro 3162/23220, Naon 3870/23220, Yuvan 3870/23220. 


1174 
Salih Çapalar 5448/23220, Saya 1065/23220, Karyaş 526/28220, Vangel 526/28220, Venetito 526)23220, Dino 1054/23220, Hiristo 1054/23220, İstavri 1054/28220, Mitro 3162/28220, Naon 3870/28220, Yuvan 8870/23220. 


“1 (c) Nikola 1065/23220 


pdere bulvarı güzergahma rastlara Beyoğlu İlçesi kamulaştırma kiymet takdir komisyonu tarafından takdir edilen kıymetleri ve alakalıların adlarını belirten takdiri kıymet cetvelleri özeti aşağıda çıkarılmıştır. 

Tapuya kayıtlı taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri, maliklerinin tapu dairelerinde ferağ takriri vermelerini müteakip kendilerine ödenecektir, 


", Saime Yuvakuran 766635/10598560, Bahriye Koçoğlu 1788815/10598560, Cemile Koçoğlu 818061/21197120, Ayşegül Koçoğlu 813061/21197120, Birsen Kavuncu 813061/21197120, Abbas 


Arsa: 166.00 — 249.000.00 TL. 


7217 sayılı yazıları ile 


1626122/10598560 206.200.00 TL. 
30.000.00 TL. 


80.000.00 TL. 


7/b 199 1174 1 (a) Ramazan Çapalar 1 No.lu Bina — 12.000.00 TL. 
Müt. Cüz — 62.000.00 TL. 
8 199 1174 55 Hüseyin Başarır 1/3 Arsa: 28.00 — 42.000.00 TL 
Muazzez İlter 1/3 
Fahriye Alantar 1/3 
9 226 1618 89 Feriha Başar 1/4 Arsa: 4.00 — 10.000.00TL. 
Yavuz Başar 1/4 
Erol Başar 1/4 
İbrahim Yılmaz 1/4 
10-A 226 1612 30 Mustafa Gergin 20 No.lu Bina — 110,000.00 TL. 
11 226 1174 97 Ali Gergin 1/2. Arsa:22.00 — 66.000.00TL. 
Hüseyin Gergin 1/2 
12 104 862 96 Fatma Nedime Mutalp Arsa:129.50 —777.000.00 TL. 
12-A 104 862 96 Halil Kızıltepe 61 No.lu Bina — 9.000.00TL. 
| Kadir Öztürk 62 No.lu Bina “7 — 18.000.00TL. 


Mariya 


) 
İsir Odale ) 2/5 
İlya Odisea ) 


13-A 104 853 15 Abdülgani Özkılıç 40 Nolu Bina 
14 104 853 6 B.P. Petrolleri A.Ş. —2.333.500.00 TL. 
—  10.000.00TL 
16 232 (1175 114 Ali 144/480 Arm:69.00 — 414,000.00 TL. 
ihsan İyiakpak 20/480 Mehmet Nuri 40/480 
Ahmet 20/480 


Saniye Özmen 72/480 


Esma Bilbaşar 85/100 Aliye Kaynak 3/100 
Leman Radomira 3/100 Fatma Bilbaşar 3/100 
C. Tayyar Bilbaşar 3/100 Kamile Bilbaşar o 3/10 17—A 232 1175 74 Habibullah Taycettin 27/A Nolu Bina — 100.000.00 
Hüseyin Karaaslan 27/B No.lu Bina — $0.000.00 
18 232 1175 31 Celadet Ali Sivrioğlu 50 — 207.000.00 
19 232 1175 30 Firdevs Pınarcı 1/2 Arsa:80.00 — 480.000.00 
Fatma Kanalıcı 1/2 28 No.lu Bina — 70.00u.00 
28 No.lu Bina — 12.000.00 
21 231 1210 55 Mehmet Çolak 8/20 Arsa:123.00 — 799.500.00 
Hüseyin Çolak 12/20 Bina = 913.500.00 
Kadri Şanlısoy Arsa:19.00 — 76.000.00 
Bina: — 32.000.00 
23 231 1210 19 Yaşar Ağırdil 1/2 Arsa: 143.00 - 929.500.000 
Mehmet Önem 1/2 
24 231 1210 61 Libka Ticaret A. Ş. :156.75 —1.018.875.00 
Müt. Güz - 10.000.00 
24A 231 1210 61 Rıza Anlı 31/a No.lu Bina 8.500.00 
25 231 1210 49 Ali Ramazanoğulları 15/40 Arsa: 11.00 71.500.00 
Ahmet y 114/200 Müt. Cüz. — 8.000.00 
Ali n 14/200 
25-A 231 1210 49 Ahmet Ramazanoğlu 31/B No.lu Bina 58.000.00 
26 232 1175 39 O. Ergun Timuçin 7641/15282 Arsa:7.00 — 35.000.00 
M. Remzi Zinler 7441/15282 Müt. Cüz. — 2.000.009 
Süleyman Zinler 200/15282 Terin E aS RK e E Ee em e ei e e erir Mi ENE. 
27 199 1174 19 B.M e Doğan ) Arsa:8.00 — 8.800.00 
Durmuş Gürçoğlu ) 3/4 Safinaz Çelikçekiç ) Vs. İşt, Fatma Sabire ) 1/4 
95 Şaban Gündeş Arsa: 42.00 —252.000.00 
28—A 104 862 95 Şaban Gündeş ) 62/1 No.lu Bina — 83.000.00 
iğ Gmil Köken 
Şaban Gündeş ) o 62/2 No.lu Bina — 14.000.00 
İsmet Kızitepe ) 
Şaban Gündeş ) 62/3 No.lu Bina — 16.000.00 
Selman - Besat Erdam) Şaban Gündeş ) 62/4 No.lu Bina — 17.000.00 


Nişan Tütün ) 


(Basın 29363 — 1733 


1000'i aşkın topluluk, 
. hastaneye geldi. Ancak cenaze kendilerine verilmedi. Bunun üzerine taşkınlıklara başlayan komandolar istasyon civarında polislerle çatıştılar. Aynı anda Cezmi Kartay ve Fuzuli Cadde sinde de silah ve patlama sesleri: duyuldu. Komandoların şehrin çeşitli yerlerinde giriştikleri saldırılar sonucu, bir otomobilin içinde Mehmet Kal adlı şoförün ve Akçadağ İlçesinin Karapınar köyü yakınlarında da ortaokul öğretmeni olan Mustafa Kısa'nın çesedi bulundu. 


ADANA'DA 


Adana'da Denizli ve 
© Narlıca Mahallelerinde önceki gece faşist saldırı- 
` lar sonucu iki kişi daha öldürüldü. 
y Narhca Mahallesi 324. 
“ sokakta bakkallık yapan ç Kemal Ercan adlı kişi dükkanından dışarı çağrılarak iki kişi tarafından tabancayla yaylım ateşi- ne tutuldu. Kemal Ercan' ın olay yerinde hemen öldüğü bildirildi. 
© öte yandan Denizli Mahallesi 314. sokakta duvarlara yazılan yazıları “silmek isteyen Motor Meslek Lisesi öğrencisi Turgay Subaşı ve dört arkadaşıma 6 kişi tarafın- 
.dan tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Turgay Subaşı, hastaneye k: dırıbrken öldü. Olay sırasında Semiha Karabulut adlı bir kadının da yara- 


landığı öğrenildi. 
Önceki gun faşistler tarafından katledilen 


Adako - Birlik Genel Müdürü Akın Özdemir'in cenazesi dün yapılan tören- ile kaldırıldı. 

.GAZİANTEP'TE 

Önceki gece 23.00 
sıralarında İnönü Cad. 
Garajlar civarında silahla vurulan ve sol görüşlü olduğu bildirilen Ticaret Lisesi akşam bölümü öğrencisi Mehmet Aybek kaldırıldığı hastanede öldü. Katillerin kimlikleri tespit edilemedi. 


GÜMÜŞHANE'DE 

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesinde tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi öldü. Kelkit Kaymakamı Selman Yurdaer dün gece saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesin- de yoldan geçmekte olan 
16 yaşındaki Yaşar Na- 


18.30 HABERLER 


yayınlanacak. 


19.30 KÖY KAHVESİ 


lıyor. 
20.30 HABERLER 
21.10 BEŞ DAKİKA 


21.15 7. SOKAK 


23.20 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış,program 05.00 Türküler 

06.00 Kısa Haberler 
07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Dost Elinden 
09.20 Şarkılar 

10.00 Kısa Haberler 
10.91 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
13.00 Haberler 

13.15 Oyun Havalari 
14,32 Türküler 

15.00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama doğdu 
18.00 Kısa Haberler 


TRT2 


UB ,0U AÇIlIş Ve program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların içinden 09.30 Barok Müzik 
10.00 Önlü Türk 
10.30 Adsız Kahramanlar 10.50 Klasik Koro 
11.20 Türküler Geçidi 11.40 Sılaya Dönüş 
12.00 Hafif Müzik Sanat-Çıları söylüyo! 
12.20 Meslekler ve okulları 13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
13.30 Olayların içinden 


TRT3 


07.00 AÇIliş ve programı 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah ıcın 

09.00 Barok Muzik 
09.30 Hafıf Balı Musiq 10.00 Türk Yorumcular: 10,45 Flüt solaları 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Cay Muzigi 

12.30 Piyanrsoloları "13.00 Konser Saati 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın - Yayın A Ş adına sahibi 


FERİT İLSEVER| 


TELEVİZYON 


18.33 SİNBAT'IN MACERALARI „Dizi filmin "Sheredon Kralı" adlı 15. bölümü 


19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUM 


Televizyon Eğitim Yayınları Şubesince hazırlanan ve Nevzat Şenol'un sunduğu programda KAVAKÇILIK—-OVA ORMANCILIĞI ediliyor. Kavakçılık, dikim, bakim, pazarlama sorunları üretici ve uzmanlar tarafından tartışı- 


Program dizisinin Bebeğin Beslenmesi ve Ek Gıdalar adlı bölümü yayınlanacak, 


Televizyon bu günden itibaren yeni nin yayımına başlıyor. 

22.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ BİR KONSER 22.30 HABER PROGRAM 


d e engel olmak isteyen gece bekçisi Gazi Yılmaz'ı bir otomobilden ateş açarak ağır yaraladılar. Hastaneye kaldırılan bekçi kurtarılamayarak öldü. Bekçi Yılmaz'ı iki grup halinde afiş asan Dev-Genç'lilerin öldürdüğü ileri sürülüyor. Olayla ilgili olarak 14 kişinin gözaltına alındığı ve bir evde yapılan aramada iki tabanca ile mermilerin ele geçirildiği bildiriliyor. 
MUŞ'TA 

Varto Yatılı Bölge Okulu müdüz yardımcısı ile okulun şoförü yvurularak öldürüldü. önceki gün o> kulda çıkan yangın sırasında yaralanan iki kişiyi şehire götüren müdür yardımcısı Ali Algün ve okul şoförü Fuat Turgut'un dönüşte bir benzin istasyonuna uğradıkları bildirildi, Burada istasyon bekçisi ile aralarında çıkan tartışma sonucu bekçi Sadi Koç'un müdür yardımcısı ile şoförü öldürdüğü ve daha sonra da kaçtığı ileri sürülüyor. 


İSTANBUL'DA 
© Fındıkzade'de Millet Caddesi üzerinde Yeni 


Öztürk adlı bir genç ölü olarak bulundu. Cesedin a kaldırıldığı bildirildi. 


© Beyazıt'ta Denizli Öğrenci Yutdu civarında açılan ateş sonucu Kenan Özdoğru adlı Beyazıt Atatürk Lisesi öğrencisi yaralandı. 

@ Üsküdar'da Akıncıların kaldığı Validei Atik öğrenci yurduna ko mandolar tarafından silahlı baskın yapıldı. Saldırı sonucu beş kişinin yaralandığı ve 13 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. 

© Önceki gece İstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin dekanlık binasında bulunan öğrenci işleri bürosuna patlayıcı madde atıldı. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakülte si Yönetim Kurulu dün sabah olağanüstü toplantı yaparak, yapılan saldırıyı kınadı. 9 Aralık günü yapılan bombalı saldırıdan sonra önceki sabah yeniden öğrenime açılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yö- 


konu 


bir dizi- 


18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Saz Eserleri 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Radyo Tiyatrosu 22.02 T.B.M.M. Saati 22.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 23.40 Şarkılar 

24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece yarısından sonra. 

00.40 Kücük Konser 
00.55 Kisa Haberler 
01.00 Program ve kapanış 


16.20 Arkası yarın 

16.40 Türk Saanat Müziği 17.00 Şarkılar 

17.30 Dans 

18.00 yurttan Sesler Top. 
18.30 Alle 

18.50 Hafıl Müzik 

19,30 Çeşitli Sololar 20.15 Hafi! Mürik 

20.30 Olayların ıçınden 21.00 oyun havaları 
22.00 Fasıl 

22.30 Turkuler Gecıdi 23.00 Solistler Geçidi 23.00 HABERLER 


lâ 3U Hafii Balı Muya! 
15.00 Günün Konser 


22.30 Cas Dunyası 


23.00 Gecen Getirdikleri 24.00 Gece ve Musik 
01.00 Proaram ve kananis 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


i daha öldürdüler 


netim Kurulunun bildirisinde "tim ısrarlara rağmen gece hastane güveni sağlanamamakta ve buna imkan olmadığı sorumlu makamlar tarafından ~ beyan edilmektedir" denildi. 
© istanbul Üniversitesi merkez binasının giriş kapısı önüne konulan patlayıcı madde saat 08.10 
sıralarında patladı. Patlama sırasında yoldan geçmekte olan üç kişi hafif olarak yaralandı. 

öte yandan öğle saatinde okula giren birgrup olayı protesto için öğrencileri dersten çıkarmak istedi. Meydana gelen olaylar sırasında 98 
kişinin okul bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. 
e MHP Kuşdili binasında yapılan aramada bir adet tahrip kalıbı, iki tabanca ve 100 mermi bulundu. Bu arada binada bulunan iki kişi de gözaltına alındı. 
© Söğütlü Çeşme tren istasyonunda jandarmaların kimlik sorması üzerine kaçan 4 kişiden ikisi üstlerinde (o tabancalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. 

SAHTE SOLCULAR 

İKİ ÖĞRENCİYE 

SALDIRDILAR 


Galatasaray Işletme cilik Yüksek Okuluna kayıt yaptırmak için giden Zafer Başar ve DGB üyesi İzzet Safa sahte solcuların saldırısına uğradılar. Kayıt işlemini bitiren Zafer Başar ve yanında bulunan DGB üyesi İzzet Safa'nın okulun önün den bindikleri minübüsü Dev-Sol adlı sahte solcu gruba bensup üç kişi okuldan 150 metre ilerde durdurdular. o Minübüse binerek minübüsteki öğrencilere saldırmak istediler. Ancak minübüsün hemen arkasında bulunan ekip arabasındaki polisler olaya müdahale ettiler, 

Olaydan sonra üç sahte solcu gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan birinin isminin Kemal Sagun olduğu bildirildi. 
İkinci saldırganın * ise daha önce okula kayıt yaptırmaya gelen Zafer Başar'ı okula almamaya çalışan Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencisi olduğu bildirildi. 

GAZİ EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ 

10 GÜN KAPATILDI 

Gazi Eğitim Enstitüsü önceki günkü olaylar nedeniyle 10 gün süreyle öğretime kanatıldı. Okulun açılması için Milli Egitim Bakanlığı önünde toplanan 200'e yakın öğrenci polis tarafından tabancayla havaya ateş edilerek dağıtıldı. İki öğrenci de hafif olarak yaralandı. 


Artaç: “Yasa değişikliklerinin, anarşiyi önleyeceğine inanmıyorum” 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Ortak Grubu dünkü toplantısında baskı tasarılarıyla ilgili komisyon tarafından hazırlanan metinleri incelemeye devam etti. 

Grupta söz alan CHP 
Kars Milletvekili Turgut Artaç getirilmek istenen yasa değişiklikleriyle anarşinin (o önleneceğine inanmadığını, 141,142. 
maddelerin kaldırılmasını savunan bir partinin böyle bir anlayışla anarşiyi önleme adı altında hürriyetleri kısıtlayıcı tasarılar getirmesinin birbiriyle (o bağdaşmadığını belirtti. Artaç şöyle devam etti: 

"Bu kanunların anarşinin önlenmesinde etkili sonuçlar getireceğine inanmıyorum. Düşünce özgürlüğünden yana, 141, ve 142. maddelerin kal - dırılmasını isteyen partimizin önüne getirilen bu baskı tasarıları bugüne kadar savunduğumuz özgürlükçü demokrasi fikirlerimizle bağdaşmaz Anarşinin önlenmesi İçin öncelikle emniyet kadro larındaki anarşi kaynak larının temizlenmesi ve herşeyden önce İçişleri Bakanımızın kafasının değişmesi gerekmektedir Anarşiyi önlemek böyle zor tedbirleriyle değil, köklü sosyal ve ekonomik tedbirler almak ve terör kaynaklarının üzerine cesaretle yürümekle mümkündür. 

' 


MERKEZ BURO 
İSTANBUL 


SAYDOĞAN BUYUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O GURHAN ERTUR 


Dizgi: Aydınlık Otet Tesisleri Baskı İsi GUNTUR 


Dağ GAMA 


maa eve 


Nuruosmaniye Cad, 3/3 Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 54 37 


Adana'da... 


Baştarafı 1. Savfada özgürlüğünu engellemeye kimsenin hakkı yoktur" 

Müdürden sonra söz alan emekli öğretmen Hanefi Irmak, "okuldaki bazı öğretmenlerin, siyasi meseleleri uygarca çöze meyip öğrencileri maşa olarak kullandıklarını, bunların istifa etmeleri" gerektiğini belirtti Daha sonra söz alan bir veli ise, boy kotların yeni disiplin yönetmdiğini protesto etmek için başladığın ancak bazı öğrencilerin takındığı tutum yüzünden bu duruma gelindiğini söyledi Konuşmalar- da, işgal olayının gerçek suçluları yerine bütün öğrencilerin savcılıkta sorguya çekilmesi de kr nandı. 

Toplantının sonunda öğretmenlerle velilerin diyalogunun (o kurulabilmesi için bu tür toplantıların devamı istendi. Toplantıya 24 Aralık günü yeniden devam edilmek üzere son verildi. 


Demire ... 


Baş tarafı 1. Sayfada mir'e yüzde elli zam yapılmasını istedi. 

Demire yapılacak bu yüklü zammın yeni yılın ilk günlerinde açıklanacağı bildiriliyor. Zamla birlikte demir fiyatlarının en az 20, en çok 30 liraya fırlayacağı öğrenildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir taraftan Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürü Refik Oral'ı İSDEMİR'i. çalıştırabilmek için Rusların şart koştuğu özellikteki taşkömürünü istemek üzere Moskova'ya gönderirken, bir taraftan da hazinenin zararlarını azaltmak amacıyla yapacakları demir zammı konusunda DPT' 
nin görüşünü istiyor. 

Demire yapılacak zam ekonominin bütün sektörlerini derinden sarsacak ve üretimin her alanında yüksek fiyat artışlarına yol açacak Özellikle inşaat sektörü zor durumda kalacak 

Öte yandan zaten çok yüksek oranda olan demir karaborsasını da körükleyecek ve bu alanda stokçuluğu teşvik edecek. 

Yüzde 50 oranındaki demir zammı arkasından bütün temel ihtiyaç maddelerinin üretiminde maliyet artışlarını sürükleyeceği için hayat pahalılığını çekilmez hale getirecek. 


Üretimin en temel maddelerinden biri olan demir, görünüşte Türkiye'de üretiliyor. Ancak, gerçekte Sovyetler'in "yardım" adı altında kurdukları demir-çelik tesisleri geri teknolojisi ve hammadde yönünden dışa bağımlı olması yüzünden üretim yapamıyor ve bu yüzden demir-çelik ihtiyacının yüzde 37'si ithal edilmek zorunda kahnıyor. Türkiye'de üretilen yüzde 63 oranındaki demir-çelik ise üretim masraflarının yüksekliği yüzünden zararına maloluyor. Bu yüzden her yıl bu zararları kapatmak için bu temel maddeye yüklü zamlar yapılıyor. 


Bax tarafı 1. 
venlik Grubu Amiri nay Uslu ve Toplumsal Olaylar (D) Grubu Amiri Mecit Noyan'ın görevlerinden istifalarıyla noktalandı. 

İstanbul I. Şube Müdürlüğüne eski Destek Şube Müdürü Mustafa Kuşsan'ın, Destek Şube Müdürlüğüne de Burhan Ekici'nin 
Şube Mü ın "pasif görev" olarak nitelediği Hukuk İşle ri'ne verilmesi yeni tartışmalara yol açtı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu, I. Şube'ye yapılan yeni atamaların öteden beri düşünülen bir değişiklik oluğunu öne sür- 


dü. Kozakçıoğlu yeni atanan I. Şube Müdürü' nün İngiltere'de Scot- 


land Yard'da eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi. 
GEÇMİŞTEKİ 
OLAYLAR 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde patlak veren tartışmanın gazetelere yansıması 15 
Aralık Cuma gününe uza - nyor. O gün gazetecilere asayiş komitesi tarafından bir açıklama yapıldı, bazı kimselerin fotoğrafları verildi F otografları ve isimleri basına dağıtılan ve haklarında 


çeşitli suçlamalar yapıldıktan sonra TİKKO'cu Acilci olarak nitelenen şahısların birçok cinayet, gasp ve soygundan ötürü aranmakta oldukları öne sirüldü. 

Bu açıklama üzerine ertesi günkü gazeteler, büyük puntolarla ve geniş sütunlar üzerinden fotoğrafları ve suçlamaları yayınladılar. 


“ ARANAN SUÇLULAR 


KONUŞUYOR 

Polisten yapılan açıklama sonunda gâzeteler- de "aranan suçlular" olarak ilan edilen isimler- den bazıları gazetelere, ajanslara telefon ederek ya da yazılı açıklama göndererek haklarındaki suçlamaları reddettiler ve adlarının bazı faili meçhul olaylara karıştırılmasını "polis tertibi" olarak nitelediler. 

"Aranan Suçlular" 
olarak tanıtılan isimlerin bazıları hakkında yeterli delil ve inceleme bulunmadığının anlaşılması üzerine emniyet örgütünde tartışmalar patlak verdi I. Şube yetkilileri açıklamanın dayanaksızlığını eleştirerek "denge politikası" ndan söz ettiler. 

L Şube yetkilileri ola- 


yı yorumlarken "Bizim bilgimiz ve onayımız dışında Asayiş Şubesi 


adına yapılan bu açıklama denge politikası sonucudur ve 'madem sağ- dan adam yakalanıyor, birkaç tane de soldan suçlu göstermeyiliz' şek lindeki zihniyetin ürünü dür" dediler. 
ATAMALAR VE 
İSTİFALAR 
Olaylar ve tartışma: 
lar bu şekide gelişir ken, I. Şube Müdürü Çetin Domaç, Güvenlik 
Grubu Amiri Günay Uslu ve Toplumsal Olaylar (D) Grubu Amiri Mecit Noyan'ın hem görevle rinden ve hem de meslekten istifa ettikleri 


Polisin aranıyor diye ilan ettiği 


CEMAL ŞENER 
OLAYLARLA İLGİSİ 


OLMADIĞINI 
TEKRAR AÇIKLADI 


Yakınları, işkence yapılmazsa Şener'in teslim olacağını söylediler 


İstanbul Emniyet 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Müdürlüğü tarafından 


TİKKO örgütü ile ilgili olduğu iddia edilerek bir süre öncearandığı ilan edilen Cemal Şener bir acıklama yaparak olaylarla ve örgütlerle ilgisi - 


olmadığını tekrarladı. 


Şener'in yakınları Adalet Bakanı ile görüşmek istediklerini ancak kendisiyle görüşemediklerini açıkladılar. Şener açıklamasında kendisinin "Zeytinburnu Operasyonu" adıyla bilinen ve Atilla özkan'ın polisler tarafından öldürüldüğü olaydan dolayı açılan davada yargılanan Ali Naki Özkan'la akraba olduğunu, polisin isnat ettigi “Uğur Gür'e suikast" ve "Tekel Deposu 


soygunlarıyla" bir ilgisi olmadığını 


belirtti. 


Kendisinin Zeytinburnu Davası nedeniyle gözaltıma alındığını daha sonra savcılık tarafından mahkemeye bile :sevk' edilmeden serbest bırakıldığını açıklayan Şener halen okuluna devam etmekte olduğunu söyledi. 


Şener'ın yakınları "kendisine işkence yapıl- 


mayacağına dair teminat verilirse 


“Şener'in 


teslim olacağını belirttiler. Ancak şimdiye kadar yaptıkları temaslarda böyle bir güvence al- 


madıklarını söylediler. 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Câd. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 3869 

İZMİR BUROSU: 857.50k.Salihaġa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

Atatürk Cad. 113. Sok Seter İş Ham, Kar- 3, No: 16, Tel: 17493, 


ADANA BUROSU 


ALMANYA 


Hohenstaufen 
Str.4 
6 Frankfurt M/1 


Tel; 
0611/74 7038 


Dün konu olarak görüşlerine vurduğumuz İsi 


Emniyet Müdürü Ha Kozakçıoğlu AYDINLIK' 
a yaptığı açıklamada: 


7 
| 


"Anarşi olayları konusunda eğitilmek üzere Mustafa Kuşsan ve Burhan Ekici'yi İngiltere" ye göndermiştik. Bu arkadaşlarımız İngiliz Polis Örgütü Scotland Yard' da eğitim gördüler. Aynı zamanda İstanbul Emniyetinde terör olayları ile ilgilenmek üzere bir Koordinasyon Komitesi oluşturduk. Daha çok 
I. Şube ve Destek Şb. 
ile diğer birimlerden oluşan bu komite anarşi olaylarını bir merkezde ee almak üzere kurulmuştu. Bu nokta gözönüne alınarak, İngiltere" de eğitim görmüş arkadaşları daha etkin görevlere getirdik. Bu amaçla Kuşsan I. Şube Müdürlüğü'ne, Ekici de Destek Şube Müdürlüğü'ne atandılar. Atamalar benim teklifim ve Vilayetin onayı ile gerçekleşti. 
Durum budur. İstifaların bu atamalara karşı bir "kişisel tepki' olarak or taya çıktığını sanyo rum" dedi. 

"ARANAN SUÇLULAR 
KİMİN ESERİ? 

Gazetelerde haklarında bazı suçlamalarla birlikteisim ve fotoğrafları yayınlanan kişilerle ilgili sorumuzu Emniyet Müdürü Kozakçıoğlu şöyle cevapladı: 

“Bu kimseler, Komite" 
nin çalışmaları sonucu tespit edilmişlerdir. Tamk ifadeleri ve eşkaller gözönüne alınarak bu açıklama yapılmıştır!" 

"Suçlu" olarak ilan edilen bazı şahısların olayı bir "tertip" olarak nitelediklerini, belirli ikametgahları olduğu halde hiç aranmadıklarını, gazetelere yaptıkları açıklamalarda Suçsuzluklarını kanıtlayabileceklerini söylediklerini hatırlatarak, görüşünü sorduğumuz Kozakçıoğlu: 

"Olabilir. Bazıları masum olabilir. Ancak burada bir yanlış anlama var sanıyorum. Zaten biz hepsini 'suçlu'ilan etme dik. bazıları 'zanlı' durumdadırlar." dedi. 

4 Kozakçıoğlu açıklamalarıniı, emniyet örgütümde tam bif uyumun sirdüğünü ve çalışmala” rın normal devam ettiğini söyleyerek tamamladı. 


Ali Haydar 


Yangın, 
ETKO davasında duruşmaya geldiği halde kapıdan dönmüş 


ANKARA (ÖZEL) 

Esir Türkleri Kurtarma Örgütü (ETKO) diye bilinen örgüt mensupları hakkında açılan 7 davanın duruşmasına.din Altındağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bakıldı. Davalarda toplam 16 sanık, gizli örgüt kurmak, bom- ba imali, dinamit bulundurma ve imal etme, yaralama, patlayıcı madde bulundurma suçlarından yargılanıyorlar. 

Ik 4 davanın sanıkları arasında bulunan Şahin Boru'nun yaşınm küçüklüğünden ötürü ilk 4 duruşma gizli yapılmıştı. 

Dün yapılan duruşmada, yaralama suçun- dan yargılanan Fatih Sayın'ın tahliyesi için, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Av, Mehmetözbaş'ın talebi, mahkeme tarafından reddedildi. 

Davslar delillerin de- 


raporların sağlanması ve savcının mütalaasını 


hazırlaması için ileri tarihlere ertelendi. 

Duruşma sonunda basın mensuplarıyla görüşen sanıklardan Edip Özbaş'ın babası MHP milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş, "olayların Aydınlık gazetesinde abartıldığını, bu konuda kamuoyu yaratıldığını, sanıklardan Ali Haydar Yangın'ın geçen celse duruşmaya geldiği halde, Aydınlık ım yayını yüzünden idam edileceği korkusu ile içeriye girmediğini" iddi a etti. Ali Haydar Yangın hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunuyor. 


gerlendirilmesi, adlı tıptan. 


birbiri peşisıra araba ları... 


Şimdi bu iş daha da geliştirildi. Artık patenti dışardan motoru dışardan gelen bazı montaj ürünlerini bize maliyetinin çok altında fiyatlarla Asya'da bazı ülkelere satıyoruz. Bu yoldan ede edilen nedir? Geçici bir sire çok az ve zararına döviz bulmak. Ama birçok kıymetli madeniniz israf oluyormuş bunun hiç kıyme tiyok. İşte savurganlık budur. Milli kaynakları heba etmekten büyük savurganlık olur mu? 

Müezzinoğlu, yeni bütçenin bir onarma ve tasarruf bütçesi olduğunu söylüyor. Oysa geçtiğimiz günlerde yapılan İktisatçılar Haftasında konuşan Maliye Bakanı "Türkiye nin önündeki tek çıkar yolun daha fazla borçlanmak olduğunu” öne sürüyordu. Özel bankaları MC döneminde ulusararası tefecilerden çok ağır şartlarla aldıkları ve bugün Türkiye'nin sırtına bir kambur gibi çöken DÇM'lerden dolayı 


övüyordu. 


geliştirilebilir. 


"Kemerleri daha fazla sıkın” 


için olmadık yollara başvurmakta ve milli kaynaklarımızı israf etmektedir. Bir Etibank yetki- 


l Son günlerde ise yeni bir teori geliştirildi. 
| Dışarıya buzdolabı, otomobil, vs. sanayi ma- 
| mülleri satarak yeni pazarlar bulacağız ve böylece yeni döviz kaynakları yaratacağız. Eskiden 
| bize mal olanın altında sırf döviz bulabilmek 
| için şeker çay gibi tarım ürünlerini satardık. 


Bu tutumun “borç yiğidin kamçısıdır" diyen Demirel'den ne farkı var? 

Marshall kredisiyle Türkiye'ye Amerikan emperyalizmini sokan Menderes'in politikasırdan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Bu yüzden de hükümet tıpkı bunların yaptığı gibi, sonunda halkın karşısına çıkıp: sıkın bakalım" demektedir. 

Savurganlık, israf önlenmelidir. Savurganlığı önlemek demek Türkiye'nin kaynaklarının, halkın ürettiği değerlerin iki siper devlet tarafından yağmalanmasının engellenmesi demektir. 
Milli kaynaklar da ancak böyle korunabilir ve 


“Kemerleri biraz daha 


Baştarafı 1. Savfada 


lisinin (o açıkladığı Seydişehir tesislerindeki | durum bunun en güzel örnekerinden biridir. 
tesis mi? İsdemir, deniz Bakır cet iş bir sanayi, 


ten" montaj fabrika 


L 


Kıbrıs'Rum Dışişleri Bakanı Rolandis: 
“Toplumlararası görüşmeler Şubat ya da Mart ta başlayabilir” 


LEFKOŞE 
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis toplumlararası görüşmelern Şubat ya da 
Mart ayında yeniden başlayabileceğini söyledi 


Rolandis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim ve „ABD, Dışişleri yetkilileriyle temaslarda bulunmak için çıktığı ABD gezisinden dönüşünde Lefkoşe'de verdiği demeçte, Waldheim'la yaptığı görüşmelerin çok yapicı olduğunu söyledi. 
Waldheim'la toplumlararası görüşmelerin yeni- 


Bütçenin... 


Karma Komisyonda, bütçenin tümü üzerinde konuşan AP milletvekili Sebati Ataman, iktidarın demokrasi ile birlikte ekonomiyi de yozlaştırdığını söyledi. Ataman, konuşmasında, Türkiye" 
de kişisel gelir dağılımındaki adeletsizliklerin yanısira, bölgeler arasında da büyük uçurumlar olduğunu kaydetti. 


AP Milletvekili Sümer Oral ise, hazırlanan bu bütçe ile 1979 yılının gözden çıkarıldığını söyledi. Ekonomik sorunların bir yıl öncesine göre ağırlaştığını belirten O- 
.ral, "bu bütçe gerçekçi bir bütçe değildir. Enflasyona dayalı bir bütçedir. Refah değil, fakirlik vaadeden bir bütçedir. 
Sosyal muhtevası yönünden de planın ilk yıl he deflerinden yüzde 30 küçüktür. Hükümet IMF'nin isteklerini yerine getirmekten başka birşey yapmıyor" dedi. 


Bütçenin öğleden sonraki oturumunda CHP 
Bolu Milletvekili Haluk Karabörklü ve Trabzon Milletvekili Alpöz Vahit Suiçmez konuştular. Su- 


içmez konuşmasında, Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulabilmek 


için ekonomik yapısını değiştirmek zorunda olduğunubelirterek batı- nın bekçiliğini yaptığı sirece uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yardım ettiklerini söyledi. 


30 Ocak tarihinde çalışmalarını tamamlayacak olan Bütçe Komisyonun da, bugün Başbakanlık bütçesi görüşülecek, DPT müsteşarlığı ile DİE başkanlığı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri A. 
Nejat Ölçen ve Metin Tüzün konuşacaklar. 


—————————— —— 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den başlatılmasını görüştüğünü belirten Rolandis şöyle dedi: 

“Halihazırdaki duruma dayanarak toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmak için bir çıkış yolu bulunup bulunamayacağına karar verebileceğimizi söyleyebilirim. 

“Böyle bir çıkış yolu bulunduğu taktirde görüşmeleri yeniden başlatmak için anlaşmaya varılmış olur ki, böylece toplumlararası görüşmeler Şubat ya da Mart ayı başında başlatılabilir." 

Bu arada Kıbrıs Rum 
Solcu İşçi Birlikleri Federasyonu (POE) Türk tarafı ile toplumlararası görüşmelere başlanmasını istedi, POE bunun en azından iki toplum arasındaki havanın yumuşamasına hizmet edeceğini de bildirdi. 


Denktaş hükümet bunalımı nedeniyle Amerikan önerileri üzerinde durduklarını söyledi 


HABER MERKEZİ 
Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Denktaş, BM Genel Sekreteri Waldheim' ın, toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. 
Denktaş hükümet bunalmı nedeniyle Amerikan önerilerine eğilemediklerini söyledi. 

Denktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri" nin Kıbrıs Özel Temsilci- si Galindo Pohl'u kabul ederek bir süre görüştü. 
Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Denktaş, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın, Amerikan önerilerinin ışığında, toplumlararası görüşmeleri başlatmak için girişimlerde.bulunduğunu bildirdi. 
Denktaş, özel Temsilci- nin , Türk tarafının önerilere tepkisini öğrenmek istediğini belirtti. 


Halkın... 


Baştarafı 1. Sayfada kısa boylu, natif sakallı birisine gösterdiler. Bu şahıs üzerimize alti el ateş açtı" dediler. Aynı okulda okuyan Devrimci 
Yol taraftarı öğrencilerin de saldırıya karşı çıktığı bildiriliyor. 


ABONE ÜCRETLERİ : 
Yurt Dışı: 


Yurt içi 


90TL. (1 Aylık) 
270TL. (3 AR H 
540TL. (6 Aylık 


len, bundan sonra gö 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) s 
|160 DM (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) (310 DM (Yıllık ) 


Baştarafı 1. Sayfada da yapan IGD'liler, daha sonra okul önünde toplanarak -yoldan geçen Halkın Kurtuluşçularını döv- 


meye başladı. Daha sonra 


n Kurtuluşçuları ile İGD'liler arasında silahlı bir çatışma cıktı, 

Bu olaydan sonra Diş Hekimliği (o Fakültesinde toplanan İGD'liler orada yakaladıkları Taner Gönül isimli bir öğrenciye okul içinde saldırıp silah çekerek ölümle tehdit ettiler. Öğrencinin şebekesini ve 700 lira parasını da alanın İGD Karşıyaka Şube Başkanı Mehmet Bilgen olduğu belirtildi. 
Mehmet Bilgen gasp suçundan tutuklandı. Aynı gün ise, Karşıyaka otobüs durağında iki kişi daha İGD'li bir grubun silahlı saldırısan uğradı. Bir kişi başından yaralandı, Salı günü de İGD'li bir grup bu defa Makina Fakültesinde bir öğrenciyi silahla tehdit ettiler. 


TPAO... 


Bastarafı 1. Sayfada geleceği ve TPAO ile MTA'nın sondaj alanlarında jeofizik ve sismik araştırmalar yapacağı bildirildi. 

Diğer taraftan da 
TPAO ve TMO yetkililerinden oluşan bir heyet bugün görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gidiyor. Heyetin Sovyetler'den fuel-oil isteyeceği bildiriliyor. Ancak Sovyetler Birliği Türkiye'ye fuel-oil vermeyeceğini daha Köprülüler'in Moskova gezisi sırasında açıklamıştı. 


Artık elektrik... 


Baş tarafı 1. Sayfada 


lisin saldırısına uğrayıp gözaltına alınınca şimdi ye kadar gizli kalmış bir gerçek ortaya Çıktı. 

Bundan böyle elektrik direkleri de Resmi Daireden sayılacak 

Karşıyaka ( Savcılığı, ESHOT'a ait elektrik di reklerinin Resmi Daire kavramına girdiğini, bu yüzden elektrik direklerine afişasanların "Resmi Dairderi kirleterek kamu hizmetlerini engellemek" suçuyla (o yargılanmaları gerektiğini açıkladı. 

Bu durumda İz şehrinde iki 'yıldır gö 


ir 


lecek olan, siyasi, ticari- sınai, ve resmi her türlü afiş bir suç unsuru. 
Çünkü elektrik direkleri “bu afişlerden geçilmiyor. 


. . 
Siyasi... 

Baştarafı 1. Sayfada kesin görebileceği yerlere taşıt araçlarına, işaret ve levhalar üzerine afiş yapıştıranlara 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 2 bin liradan az olmamak üzere para: cezası verilecek. Afiş yapıştırma veya yazı yazma eylemlerini dernekler ya da buna benzer 


kuruluşların mensupları yaparsa, cezaları iki kat artırılacak, 


Hükümetin bu konuda getirdiği tasarı, önceden izin almadan afiş asma hakkına sahip olan siyasi partilerin de bu haklarını kısıtlıyor. 


Atatürk Eğitim Enstitüsünde 
1. hızlandırılmış - program 25 Aralıkta 


başlıyor 
İSTANBUL (AA) 

Atatürk Eğitim Enstitüsünde birirci hızlandırilmiş programın uygulanmasına 25 Aralık Pazartesi günü başlanacak. 
Daha önce yedi hafta süreli eğitim yapan gündüz bölümü öğrencileri doğrudan sınava alınacak. 
Gece bölümü öğrencileri 
ise 25 Aralık 1978 - 3 
Şubat 1979 tarihleri arasında öğretim yapacaklar, 

Atatürk Eğitim Enstitüsünden yapılan açıklamada, daha önce yedi hafta süreli öğrenim gören gündüz bölümü öğrencilerinin, 5 
1979 — 14 Şubat 1979 
tarihleri arasında yaz dönemi sınavlarına girecekleri belirtildi. 26 Şubat 
1979 — 7 Mart 1979 tarihleri arasında da bütünleme sınavları yapılacak. 
Gece bölümü öğrencilerinin ise yaz dönemi sınavları 15-23 Şubat, bütünleme sınavları da 26 
Şubat — 7 Mart 1979 tarihleri arasında yapılacak. 


Yayın ilanı 


** (Yayın Sayfasında * » Doğum Evlenme Ölüm(5 Santim) 350 lira Küçük İlanlar 


Polis, TİKP... 


Baştarafı 1. Sayfada si Şahin Tugay'ı göz ak tına aldılar. Binada bulunan Aydınlık muhabiri Hüseyin Duman da gözaltına alındı. 


TİKP'NİN 
AÇIKLAMASI 


lazığ İl örgütü'nde 


polisin kanunsuz arama yapm an sonra Türkiye İş öylü Partisi 


Genel Menkezi bir açıklama vaparak olayı kınadı. 


TİKP açıklamasında şöyle denivor: 

"Bu kanunsi olayı ve  taftaklamalar 


Trabzon, Aydın, Adana ve Tunceli illerimizde daha önce yapılan kanun siz aramalarla birlikte beşinci defadır tekrarlanmaktadır, Partimizin ana yasa güvencesi altında bu-, lunan siyasi faaliyette bulunma özgürlüğüne yapılan bu saldırıları protesto ediyoruz. 

"Yapılan kanunsuz aramalar ve baskılar bir çok kez Başbakan Bülent Ecevit'e ve İrfan Özaydınlı'ya duyurulmuş ve engel olunması istenmiştir. Ancak yasa dışı davranışlar sirmeke ve partimizin siyasi faaliyette bulunma özgürlüğü çiğnenmektedir. Hükümet kanunsuzluğa * göz yumma tutumuna son vermeli, kanun tanımaz yetkililer uyarılmalı ve haklarında soruşturma açılmalıdır." 


TİKP Genel Merkezinden öğrenildiğine göre daha sonra tutuklananlar serbest bırakıldı ve Elazığ Valisi "o binanın parti binası olduğunun bilinmediğini" söyledi. Vali bun- , dan sonra bu konuda hassas davranacaklarını açıkladı. 

TİKP ÖDEMİŞ'TE TEMSİLCİLİK KURDU 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Ödemiş temsilciliği önceki günsyapılan bir törenle açıldı. 


TiKP Aydınil örgütü 


görevlileri halen salınmadı 


SÖKE (ÖZEL) 

Söke'de önceki gün 
Salı gecesi TİKP afişini yapıştıranlardan içlerin- de TİKP Aydm İl ör g'tü Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Uyanık'ın bulunduğu altı kişi kanunsuz olarak gözaltana alındı. 

Gözaltına alınanlar aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen serbest bırakılmıyor. Polisin şehrin bir başka yerinde aynı gece bir bekçinin öldürülmesi olayıyla o sırada gözlatında bulunan afişçiler arasında bir bağlantı kurmak amacında olduğu belirtiliyor. 


1978'de ödemeler dengesi açığının önemli ölçüde küçültüğü ileri sürüldü ANKARA (ÖZEL) 

4, Beş Yılık Kalkın- 


ma Planının ilk uygulama yılı olan 1979 prog. 


ramı Resmi Gazetede yayınlanarak (o yürürlüğe girdi. Programda .Tür- 


kiye'de ekonominin ve üretimin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan hareket edildiği belirtiliyor ve Uluslararası eko- 


nomik ortamın süreklilik kazanan fakat henüz çözümlenmemiş olan sorunlarının Türkiye'nin özellikle dış borç sorunlarına giderek daha çok yansımaya başladığı belirtiliyor. 

Program 1978 yılını ekonominin iç yapısına çekidüzen verme ve dış dünya karşısında kaybolan avantajların istikrarlı biçimde temin etmeyi amaçlayan politikaların geniş biçimde uygulandığı yıl olarak değerlendiriyor, Bunun sonucun- da Üçüncü plan dönemi başlarından beri giderek artan ödemeler dengesi açığının önemli ölçüde küçültüldüğü ileri sürülüyor. Buna rağmen özellikle uluslararası para piyasasının  işlerliğindeki gecikmeler, dış : girdilere aşırı bağlı olan ekonominin işlerliğini olumsuz biçimde etkilemis ve yavaşlatılmıştır deniliyor. 


'İLAN TARİFESİ: 


2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


(Santimi) 250 lira Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) 5 lira 


Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu'nun Çin'de yaptıkları gezi izlenimlerinin 2. bölümü 


Çin sporuna yön veren ilke: «Önce dostluk, sonra yarışma» 


Hiçbir sporcu 


© Bütün fabrika ve dairelerde 

biri saat 10'da, diğeri 16.00'da olmak üzere 
20'şer dakikalık iki “Spor arası” var 


©Dörtlü Çete, sporculurı çalışma hayatından koparıp 

elit sporcular yetiştirmeye çalışmış 


üretimden koparılmıyor 


Ağustos gecesinde Pe- 
“in'i tatlı bir serinlik sarmış. Pekin İşçi Stadı tıkhm tıklım dolu. Pekin futbol turnuvasında Hol landa Amatör Milli Takı mıyla Pekin karması oynuyor. Mavi formalı Hollandalılarla bordo forma- 


l Çin takımı arasında maç devam ederken, se yirci, her güzel hareketi 


coşkun bir şekilde alkışhyor. Tezahürat, bağırış ortalığı sarmış, 

Aslında Türkiye'den 


pek bir fark yok desek, 


Bir takım tutup ne düşmanuk duyan yok. Seyirci her olumlu hareketi de gerlendiriy or, 

Çin sporuna yön veren il "Önce dostluk, sonra yarışma" ha yata uygulanıyor. Bu ilke Başbakar ı En-lay ndan ortaya kon- 


Spor neye hizmet eder 
Çin Halk Cumhur kurulduktan kısa bir sonra Mao Zedung Ç spor siyasetini belirlemiş 


Mao Zedung. or ça lışmalarımız, işçi, köylü ve askerlere; proletaryanın siyasetine; sosyaliz 


Liseler arası yapılan basketbol karşılaş malarında ikiz takımı mücadele derlerken 


Çangçun 1 numaralı motor fabrikasının yuvasın daki çocuklar hergün katıldıkları, Jimnastik ça- 


lişmalarında 


min inşasına; milli savun bilmesi için tesisler ku şehirde mantar gibi spor o tesinin adı "Tiyu Bao" sı alandaki spor karşılaşmaya; devrimci dış poli- rulmuş, halka spor yap tesisleri bitmiş, 1958'den beri yayınla malarıyla ilgili haberler tikaya hizmet eder" siya- ma olanağı sağlanmış HN nıyor. Siyasetlerini par veriyor 

ay zme 3 a is yor. Siyasetle a yor setini getirmiş Hakim sınıflara hiz Olimpiyatlara tinin merkez komitesi Gazetenin Yazı İşleri 


Devletin en üst kade 


met eden, at ya 


yapi- 


kendi parasıyla giden 


belirliyor. Haftada üç gün 


Müdürü Şü Çai, "Çin hal- 


medeki yöneticileri spora lan hipodrom gibi tesis- l yayınlanan bu gazete, kı her zaman spora çok büyük önem vermişler, ler kapatılmış. Buna kar sporcular 282 bin satıyor ilgi gösterdi" diyor. "Ör spor çalışmalarını yön şılık Pekin İşçi Stadı, ka- Çin'de bir spor gaze- Gazete siyasi haber. neğin, 1946 olimpiyat lendirm denetlemişier palı salonu! y 18 havuz tesi bir de spor dergisi lerin yanı sıra, esas olaruk lanna Çin sporcuları hü- 

Bu siyasetin uygulana ları insa edilmis. Bircok yayınlanıyor, Spor gaze ülke içindeki ve uluslara kümetten hiç bir yardım 


Çin Komünist Partis Komünist Gençlik Birli; sonra geçtiğimiz E 


m ayında 


Çin gençliğin gerçekleştire. 


mu kınandı çıkarıldı 


CKGB, 


Dörtlü Çete'nin yıkılmasından sonraki iki yıl içinde halk demokrasisini uygulamak için Çin Halk Cumhuriyetinde büyük kitle eylemlerinin yanında, eskiden işle mez hale getirilen kitle örgütleri de yeni den düzenlenerek halkın elinde güçlü bir silah olarak ortaya çıkıyor. ÇKGB'nin Kongresinin yanı sira, Kadınlar Federasyo nu ve Sendikalar Federasyonu Kongrele rinin yapılıp, yeni dönem için çalışmalara başlaması, bütün Çin halkı tarafından sevinçle ve çoşkunlukla karşılandı. Bütün bu eylemler Dörtlü Çete'nin halk düşmanı karşı-devrimci çizgisine vurulan ağır dar beler olarak niteleniyör. 

Proletarya diktatörlüğü altında sosya list devrimi devam ettirmek için Çin hal kı, Çin Komünist Partisi önderliğindeki kitle örgütlerinde dört modernleşmeyi gerçekleştirmek için- seferber oluyor 

1976 Ekiminde, Dörtlü Çete'nin ezil 
mesinden ve birinci Büyük Proleter Kül tür Devriminin sonuçlanmasından sonra, ülkemiz devrimin ve sosyalist inşanın yeni bir dönemine girdi. Hua Guo-feng önder liğindeki Parti Merkez Komitesi, Çin hal kını Yeni Uzun Yürüyüşünde yönetiyor Kongremizin amacı Başkan Mao'nun büyük bayrağını yükseklere kaldırmak, Partinin 11. Kongresinde tespit edilen Çizgiyi uygulamak, Lin Biao ve Dörtlü Çete'ye karşı mücadelede kazandığımız deneylerin bilançosunu çıkarmak, Çin Komünist Gençlik Birliğinin yeni dönem için yapacağı çalışmaları belirlemek ve bütün ülkenin gençlerini. Çin'i güçlü, sos yalist ve modern bir ülke yapmak için se ferber etmektir. 


ÇİN GENÇLERİ MUCADELE İÇİNDE SAVAŞMASINI öĞRENDİLER 


Bundan 14 yıl önce Başkan Mao, Çin Komünist Gençlik Birliğinin 9. Kongresi ne katılmıştı. O, gençlere fırtınaların de neyinden geçmeyi, mücadeleye atılmayı ve herşeye rağmen savaşmayı salık ver mişti. 9. Kongremizden bir süre sonra da Büyük Proleter Kültür Devrimi bütün ülkede başlamıştı. Mao'nun "Devlet işlerini siz de izlemelisiniz" çağrısına uyan Bir liğimizin binlerce üyesi, Kızıl Muhafızlar ve devrimci gençler, proletaryanın devrimci davasına büyük bir çoşku ve bağlı ukla, kitlelerle beraber Liu Şao-si'nin revizyonist çizgisine karşı mücadeleye atıldılar. 


in gençlik ön 
ÇKGB; 11 yilh 
10. Kongresini vapi rlildiğı bu Kongrede, lidit" ba dört modernleşme harekeli boyunca 

eği görevler tespit edildi Dörtlü çetenin ÇKGB'ye karşı olan düşmanca tulu 
14 yılık sürenin ayrıntılı bir 


ö4 milliyetten iki bin delegenin k 


48 milyon üyesi olan ÇKGB'nin 10 
katılan delegelerin yaş ortalaması 28.8 olarak açık landı En genç delegenin 15 yaşında olduğu belirtildi Aydınlık" adında hir vayın organı çıkarı 


Yeni uzun yürüyüşte Çin gençliği 


i olan Çin vör 


bir aradan li mak 


'De mok: 


Mnlanmış ve Batı 
Lin Biao ve 


Kongrede 
Komitesi 


bilançosu 10 
Merke. 


Kongresine gelirildi 


Bununla birlikte, gençlerin siyasi alan daki tecrübesizliklerinden yararlanan bir avuçluk mevki düşkünü ve tertipçi burjuva Partinin içine sızdı. Bu çete, herşeyden şüphe eden, herşeyi devirmek isteyen ve Kültür Devrimini baltalamak amacıyla genç devrimcilerle l kuşak devrimci lerini birbirlerine düşman etmek isteyen gerici ideolojilerini yaymak uğruna, eli rinden geleni yaptı. Lin Biao'nun tertip leri gün ışığına çıkarıldı, ama bu arada Dörtlü Çete karşı -devrimci siyasi programmı rahatlıkla uygulamaya başlamıştı bile Onlar etrafı öyle çok karıştırdılar ki, bazı bölgelerde işçiler çalışamaz,köylüler topraklarını süremez askerler eğitimlerini yapamaz, öğrenciler eğitimlerini yapamaz oldular. 1976'da Başkan Mao'nun, Başbakan Çu En-lay'ın ve Başkan Çu Teh'in ölümü ile, Çin halkı kritik bir dönemece geldi. Bu sırada da, Dörtlü Çete, Parti ve Devlet iktidarını gaspetmek amacıyla faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu faaliyetler milli ekonomiyi iflasın eşiğine getiriyor milletimizi de bölüyordu. Gençler için hütün bunlar olumsuz bir örnek olmalıdır Şimdi gençlerin çoğu daha açık ve berraktur eskiden yanılmış olanlar artık uyanmıştır. 

Gençler çeşitli şekillerde Dörtlü Çete'ye karşı mücadele ettiler 1976'da Pekin'de ve ülkenin diğer bölgelerinde Başbakan Çu En-lay'ı anmak ve Dörtlü Çete'yi teşhir etmek için yapılan geniş kitle göslerileri, Dörtlerin engellemelerine rağ men, halkı aldatmak, halka zülmetmek, Çin tarihini griye çevirmek için harcadıkları çabaların boşuna olduğunu gösterdi 


Bu mücadele ile sınanan bizim kuşağın gençlerini nasıl değerlendirmek gerekir? 
Pârti Merkez Komitesinir. daha önce de belirttigi gibi, bizim kuşağımızın gençliginin çok şey vaat ettiğini ve Çin gençliğine güvenebileceğimizi söylemekten çekinmeyelim, Dörtlü Çete'nin yetiştirdiği sahtekarlar bütün Çin gençliği içinde sadece bir avuçtur, Zamanında Dörtlü Çe te tarafından aldatılmış olan gençler bu Çete'yi daha iyi lanıyor, ve şimdi meseleyi kavrayıp uyanınca onlardan daha çok nefret ediyorlar 

Dörtlü Çete'nin yaratığı tahribatı unutmamak lazım, ama herşeyden önce gençliğin ülkemizin geleceği, milletimizin umudu olduğunu görmek gerek. Değişim 


Bu gazetede özel 


ler yayınla 


insanlığın kurtu lıklı makale basını ta ayaklandı" manşeliyle yo 


vapılan 
Birinci Sek 
Han Ying aynı lisi Merkez Komitesi üyesidi 

Isagıda Han Ying'in Kongrede oku bir özetini yayınlıyoruz 


likle son zamunl 


Daha önü a 


Te 


seçimle 


lerle birlikte tarih de ilerlemiştir. Kültür Devrimi fırtınaları içinde yeni bir kuşak savaşmasını öğrendi. Bu kuşağın temsil cileri Dörtlü Çete'ye karşı mücadele eden kahramanlardır. Kültür Devriminin kat kıları arasında, şeytanları öldürmek için bugüne halefler bıraktığını da sayabiliriz 

Dörtlü Çele'nin ezilmesinden bu yana, iki yıldır, gençlerimiz sosy mek ve dört modemleşmeyi gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Bu arada Lin Biao ve Dörtlü Çete'nin eleştirisini de'derinleştüriyorlar. Bu mücadelenin çeşitli cephelerinde başarılar elde edildi ve yeni birçok önder ortaya çıktı, Uzun süredir gençlerimizin gemlenen sosyalist insiyatifleri, artık bir yanardağ gibi patlıyor 


DE 


YLER VE GÖREVLER 


Dört modemleşmeyi gerçekleştirmek için başlatılan Yeni Uzun Yürüyüş, büyük Çin devriminin doğal bir devamıdır. Komünizme giden tek yol budur. 


Gençliğimizin yeni dönemdeki görevlerini şöyle sıralayabiliriz : 

Başkan Mao'nun büyük bayrağını ve düşüncesini kuşaktan kuşağa iletmek. 

Bütün gençliğin bilimsel ve teknik seviyesini oldukça yükseltmek 

Devrim ve sosyalist inşa için öncü birlikler haline gelmek 

Komünist ahlakı dele etmek 

Zor bir mücadeleden çıkan bizim kuşağımızın gençliği, gelecek vaat etmektedir ve bütün olumlu yanlarını seferber edebilecek niteliktedir. Gençliğimize tamamen güvenebilirsiniz 

Ülkemiz gençliğinin son büyük fırtına- dan sonra elde ettiği temel deneyleri şu dört bölümde özetleyebiliriz 

1) Sosyalist toplumda sınıf mücadelesi nin girift olduğunu gözönünde bulundurmalıyız. Bu yüzden gerçek için mücadele etmek ruhuyla hareket etmeliyiz 

2).Başkan Mao'nun belirttiği gençlik hareketi yönüne sımsıkı sarılmalı, halkla birleşmeliyiz 

3) Gerçekle pratiği birleştirme ilkesini iyice kavramalı ve modern revizyonizmin bütün biçimlerini görmeyi öğrenmeliyiz 

1) Olumlu ve olumsuz deneylerin bilançosu çıkarılmalı ve mücadeleyi sürdü rürken öğrenmeye devam etmeliyiz 


vaymak için müca- 


görmedikleri için, bağış toplayarak yol parasını denkleştirdiler. Olimpi yat sırasında yeniden pa 


raları bitti Gene bağış toplayıp yurda dönebildiler," 

Tiyu Bao'da sohbete devam ederken bir zil çalıyor. Tıpkı okuldaki teneffüs zili gibi 
Ve koridorlarda neşeli 


sesler çınladı. Şü Çai'ye meraklı gözlerle baktık: 

"Spor arası" dedi 
Çin'de bütün büyük işletmelerde, fabrikalarda devlet dairelerinde saat 10'da ve 16'da 20 daki- ka ara veriliyor. İsteyenler pingpong, isteyenler basketbol oynuyor. İste yenler kendi başına, İsteyenler topluca jimnastik yapabiliyor. 

Konuşmaya ara verip koridora çıkıyoruz. Çok hızlı maçlar oluyor, koridora dizilmiş pingpong masalarında. Bahçede basket takımları kurulmuş. Bir köşede Çin jimnastiği yapanlar. 

"Bütün gün masa başı çalışması, vücuda ve sağlığa çok Zararlı, Onun için bu aradan yararlanarak vücudumuzu çalıştır. 
mış oluyoruz" diyor, gazetenin yazı işlerinden Ay Li-guo. 


29 yılda 
120 dünya rekoru 
ve birincilik 
29 yılda Çin'de spor 
alanında çok önemli ge- 


lişmeler sağlanmış, Bir yandan bütün kitlenin spor yapması için ola- 


naklar yaratılırken, bir yandan da başarılı spor cular yetiştirilmiş 

İlk kez 1953'te yüzücü 
Vu Çüah-yü'nün kırdığı rekoru, 119 rekor ve bi- 


rincilik izlemiş, sporun çeşitli dallarında. Bu re korlar özellikle yüzme, atletizm, atıcılık, halter, 


paraşüt, planör alanların da kırılmış 


Çinli sporculann en başarılı olduğu alan pingpong. 1959'da Jun Guo-tuan ilk kez dünya birincisi olmuş. Ondan sonra Çinliler, kaulma- 


dıkları 29 ve 30 
birincilikleri dışında, 2 
ile 34. dünyaşampiyona larının hepsinde birinci gelm işler. 


Herkese farklı jimnastik 


Qu En Lay, "insan ço cukluk çağında iyi yetiş tirilmeli" demiş. Bu talimat doğrultusunda okul- 


larda sporun geliştirilme- si için önlemler alınmış 

Çocuklar ve gençler için özel beden eğitimi yöntemleri geliştirilmiş Ayrıca mesleklere göre de farklı jimnastik türleri uygulanıyor. Doku macılar, tezgahtarlar, tor- 


düny 


Cu Enslay'ın “insan çocukluk çağında iyi yetiştirilmeli” talimatı doğrullusunda okullarda ve komün lerde çocuklar ve gençler için çeşitli önlemler alınmış. Yukarıdaki folografla Taoçiao Halk Koömüninde çocuklar beden eğilimi ve yüzme çalışmaları sırasında. 


nacılar gibi farklı meslek normal çalışma içinde Çalıştırıladaleleri racak değişik yöntemler 


ler için, mayan 


bulunmuş 


Yerel koşullar da dikkate alınmış. Dağlık bölgede yaşayanlarla, ovada değişik uygulanıy or 


yaşayanlar yöntemler 


için 


Kvangç ov 'da bir yüzme havuzu ve 4 katlı trampleni 


Spor eğitimi 


"Düzenli spo, kuruluşlar 


sağlayan mi’ 


Elbette. 
okullarda 


bir eğitim var 


bel irl iy oruz için. 


koşulları, 


Pekin 'üen 


Bir 


Bunun olan kısa ve uzun mesafe jimnastik 


* Kupital 


günlük 


çalıştı- 


eğitimi var 


defa uyguladığımız 
Altı dal çocuklar ilk 


dördü 


ve 


atlama her rde uygu lar lanıy or. yrıcca yöreye da göre, yüzme, tırmanma 


yere spor dallarından ikisi seçiliy or. amatör Yüksek spor öğreni: ara Dörtlü 


mi için de Çin'de 8 Spor Okulu var. Burada düzen li eğitimle spor öğretme ni yetiştiriliyor. Boş za man faaliyeti olarak da 3000'den fazla spor kur su Çalışmalarını sirdürü yor cu 

Bunların dışında orta çz düzey de eğitim veren bir 


zulmuş 


partıp, 


şlığı 


çok spor okulu daha var tepkiye yol açmış ilkemizde." lü Çetenin etkisiz hale ge a Hi PE tirimesinden sonra Dörtlü Çete'nin ieme donim 


elit spor anlayışı 


Sü Çai'nin verdiği bil 


giye göre, Çin'de sporcu lanmış 


kapalı spor saionunda bir yar ma oncesi 


günlük leklerinde 


Bu 


tiştirm eye 


raşmalarına 


çalışmalarını sürdürüyorlar ve mes çalışıyorlar 
Çin'deki bütün sporcular gelenek 
Çete'nin hakim olduğu dönemde bo Bunlar sporcula rı çalışma hayatından ko: elit sporcular alışmışlar 


olanak 


yapılan lör 


ye 


Bu durum, gerek spor 
, gerekse sporcuların işletmelerin yö neticileri arasında büyük Dört 


eski 
Spor culara günlük çalışmaları- nın yanı sıra sporla uğ 


sağ 


n 


Vuşu: Silahlı feodallere karşı halkın savunması 


Çin'de ulusal ve geleneksel sporların gelişme sine ihtimam gösteriliyor, 

Spor severler hatrlayacaklar, geçen yıllarda bir Vuşu grubu Türkiye' ye de gelmişti. Vuşu, silahsız Çin halkının fe odallere karşı kendini ko rumasıyla geliştirilmiş bir spor dalı. Çin'de feodaller halkın üzerindeki bas kı ve sömürülerini sürdürebilmek için silah taşınmasını yasaklamışlar, Buna karşılık Çin halkı, kı lıç, mızrak gibi silahlarla donanmış feodallere karşı sopayla karşı koyması nı öğrenmiş. İşte Vuşu bu geleneğin bu yaşayan yanını temsi| ediy or. 

Uyanıklığa, . atikliğe, beceriye dayanan bir spor, vugu 

Ayrıća güreş, Çin bok su Tay Çi-çuan en yaygın sporlar arasında, 


Yüzmede öncülüğü yapan 


Mao Zedung 


Mao Zedung, çocukluğundan beri yüzmeye özel bir önem vermiş. 
Hayatta en sevdiği spo run yüzme olduğunu çeşitli vesilelerle açıklamış 

Büyük Proleter Kültür Devrimini (o başlatmadan önce de Yangtze ırmağı» nı yüzerek geçmesi çok önemli bir olay. Bu olayın yıldönümü Çin'de büyük törenlerle kutlanıyor. Binlerce kişi, Yangtze ırmağını Mao Zedung' un geçtiği yerden yüzerek geçiyor, bu olayın yıldönümünde. 

16 Temmuzda kutlanan bu günde, yaklaşık bir milyon kişinin yüzdü- günü öğreniyoruz. 

Bu aslında Çin'deki kitle spor anlayışının en güzel örneği. Asker, işçi, köylü, kadın, erkek her yaştan bir milyon kişinin katıldığı bir spor olayı, Çin'de sporun taşıdığı önemi gösteriy or. 


YARIN: Hem öğrenim hem çalışma 


